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ANDERLECH

1.

Verlossing door het lijden

1. Wij worden van zonden en ellende verlost door
het lijden. Wij mogen dus dankbaar zijn voor het
lijden, door dit te leren toepassen.

2. Blijkbaar heeft de mens dat nodig, dus we kunnen
onszelf wel verbazen over hoe groot het lijden is,
maar de mens heeft het nodig om los te komen.

3. Wijj zijn er dus niet voor om het ego na te leven.
Dan missen wij ons doel. Tegenwoordig is alles
gemoderniseerd om het ego te dienen. Alles zit
onder camouflage hiertoe, en de mens kent het
profetische niet meer. En ze spreken elkaar allemaal

tegen.

4. Het is ego tegen ego, en men zweept elkaar op.
Dit zijn duistere geesten die van bloed genieten, van
chaos genieten, want het is hun lucratief handeltje.

5. Het gebeurt waar mensen het profetische op een
tweede plan zetten. Het ego staat op het eerste plan.
Dit ego wil het lijden niet zien, maar duwt het lijden
weg, en het vlees is bang voor het lijden. Ze wijden
zich niet toe aan het lijden om hierin het Woord te
ontvangen. Nee, het ego zit op de troon, niet het
Woord.

6. Ze zijn slaven geworden van de aardse media,
programmeurs, om het koninkrijk van het kwaad te
bouwen.

7. Je kunt niet van ze op aan, want het is elke dag
weer anders. Elke dag hebben ze wel iets nieuws, en
telkens weer zeggen ze dat ze het mis hadden, en
maken ze excuses, en gaan vervolgens vrolijk op
dezelfde voet verder.

8. De mens volgt wereldgezindheid in plaats van
geoefendheid in het sobere profetische leven.

9. Ze moeten geprikkeld worden met vleselijkheden.
Ze willen sensatie, entertainment. Voor elk wat wils.

10. Men wil het lijden niet dragen, en niet het pad
der verlossing gaan. Alles moet luidruchtig en
chaotisch, opgedreven door de winden van het
lagere aardse.

11. Het profetische verachten ze. Dat kost hen teveel
geduld. Hier ligt alles voor het grijpen. Het levert
geen diepte. Ze doven elkaars geestelijke leven.

12. De kosten zijn hoog, en zo wordt de mens een
goudzoeker. Wat baat het je als je de wereld hebt
gewonnen en alle kennis der aarde, maar aan je ziel
schade hebt geleden ?



13. Er liggen dus regels hieraan verbonden. De
mens kan het niet zomaar uit zichzelf, en dan komt
het Woord.

14. Vandaag de dag is de mens totaal van het Woord
los, omdat het Woord misschien verkeerd is
voorgesteld door anderen.

15. Vandaag is de mens verwond en paranoide.
Maar als er vals geld in de omloop is, is er ook echt
geld.

16. Het Woord is de baarmoeder van de hogere
natuur.

17. Men heeft het Woord niet nodig. Men is immers
verslaafd aan de roddel, aan lagere aardse geesten
die zich aan de mens ook vastklampen. Het zijn
plaaggeesten en verslaafde geesten.

18. De mens heeft deze geesten gekozen boven het
Woord, en daarom moet de mens er ook mee leven.

19. Halve waarheden maken niet het geheel waar.
Het kwaad gebruikt graag het aas van de halve
waarheid, en zij die niet waakzaam zijn en nuchter
vallen ervoor.

Een valse schepping

20. Omdat men hun eigen goden heeft gemaakt wil
men niets meer van het Woord weten.

21. Men heeft zich profeten vergaderd die hen naar
de mond praten, dus willen ze niet naar de hemelse
profeten luisteren.

22. De boodschap van de hemelse, opgenomen
profeten is niet populair, want dat kost hen teveel,
namelijk hun leven, en dat willen ze behouden.

23. De eeuwige kennis heeft zich als een waterval
lopen emaneren, naar beneden stortende op het
gesteente, en er zijn dus valse scheppingen geweest,
en er lopen valse scheppers en schepsters rond.

24. Je bent dus deels hier op aarde een valse
schepping gemaakt door een valse schepper. Dat wil
zeggen dat het bewustzijn deels vals is, en de
manier waarop je dingen ervaart, hoe je bent,
enzovoort.

25. Men staart zich blind op woorden, niet op
betekenissen, en zo is het verstand versluierd.

26. Er zijn in deze dingen dus vele valse
scheppingen geweest, dus daarom is er de
geestelijke strijd.

Alles is openbaring

27. Het ego van de mens kan de mens niet tot
volkomenheid brengen.

28. Er is dus een ontbrekende schakel. Zorg dat je
dus alle schakels hebt, ook de ontbrekende schakels.

29. Men heeft eigen middelaars gemaakt, maar het
gaat niet diep genoeg. Zij zijn niet geschoold.

30. Het moet getest, en iets van de mens zelf zijn,
oftewel doorleefd. Door iemand anders verlost te
worden is dus alleen maar symbolisch, niet
letterlijk, en gaat dus om de ontbrekende schakel in
de mens zelf.

31. Het is een taal die maar weinigen verstaan,
omdat het dus inspanning en oefening vergt om die
taal te leren verstaan en spreken.

32. Men moet de ontbrekende schakel dus niet bij
de mensen zoeken, maar bij het Woord, waar de
waarachtige mens is die alles heeft doorleefd.



33. De natuurvrouw is dus belangrijk in de
bescherming tegen vals verletterlijkte, eenzijdige
projectie.

34. Men moet een eniggeboren zoon zijn, dus
afgezonderd zijn, zich niet achter broeders
verstoppen, maar een persoonlijke relatie hebben
met de hemelse moeder in het eenlingenschap.

35. Het Woord roept de mens op om terug te keren
tot de hemelse moederborst, om veilig te blijven
tegen de roofdieren.

36. Het gaat vooral om het herstel van het zicht
erop. Daarom is het belangrijk dat in deze tijd de
weg gepredikt wordt, anders is er geen hoop voor de
mensheid.

37. Het vlees houdt ervan om te pronken, om
anderen regeltjes op te leggen, en iedereen die zich
daar niet aan verlekkert het gevang in te werpen.

38. Het vlees had een jacht geopend op het kind.
Daar ging het hem om, om dat van de mens af te
roven.

39. In principe hebben ze maar een druppeltje van
de oceaan weten te roven en vernietigen, en het zal
weldra op hen af gaan komen. De hemelse wildernis
wordt alleen maar groter.

40. Dat is een groot geheimenis. De mens kan de
waarheid of niet verdragen, of vervormt de
waarheid tot zijn eigen schikken.

41. De mensen vliegen elkaar in de haren, en
vechten om wie de eer en het aanzien mag hebben.
Ze vechten om ieder stukje brood, en om het
pronkbezit.

42. De mens moet slechts loskomen van deze
spiegelingen. Maar dat kan dus niet in eigen kracht.

Alleen door te sterven tot wedergeboorte. Alles tot
de hemelse moeder.

43. Wedergeboorte dus, niet door de krachten van
het zichzelf kronende vlees. Afsterven dus.

44. Het is je niet overkomen, maar het is je
geopenbaard, als je aan traumatische dingen in het
verleden denkt.

45. Niets overkomt je, maar alles is openbaring. Het
was er namelijk al, en je moest het ervaren. Iemand
is voor jou geweest, en toen kwam jij, en zag
hetzelfde. Het kwam tot de oppervlakte, dat wat er
al was.

46. Ze doen net alsof het echt is, alsof het allemaal
waar is, alsof zij betrouwbare getuigen zijn met
betrouwbare getuigenissen.

47. Als we het over het kwaad hebben, dan hebben
we het over een sluw iets, niet iets wat je filosofisch
omver kan praten, of weg kan praten. Er komt veel
meer bij kijken.

48. De zondeval was een ontwaking en openbaring
over wat de mens nog allemaal moest doen.

49. De mens heeft het Woord niet aangenomen. De
mens is nu ingesloten en nog bekeert de mens zich
niet. Nog wil de mens het pad niet zien wat
terugleidt.

50. Het zijn haters van de sobere natuur. Als mensen
om je heen jouw wereld proberen te bouwen, dan
moet je je eigen wereld bouwen, en die wereld is al
gegeven. Bouwen op het Woord.

51. De mens is onder het oordeel gekomen.
Dat wil niet zeggen dat er geen hoop meer is voor



de mensheid. Als de mens ontrouw is, dan is het
Woord nog steeds getrouw.

52. We kunnen stellen dat het als een voorbeeld is
gesteld om na te volgen, en dat daarin de mens
opgenomen wordt, als een vis verstrikt in hemelse
netten.

53. De mens moet naar de hemelse baarmoeder, om
los te komen van valse kracht en valse rust, in
heropvoeding.

54. De mens heeft geen grotere kracht nodig, maar
een diepere baarmoeder.

55. De vrucht van de honger is het lijden, en de
slaap, om zo door de diepe slaap tot de geestelijke
wereld te komen.

2.

De vergeestelijking

1. Het hemelse geestelijke is de vergeestelijking, de
symbolisering van alle dingen. Dat hebben de vader
en de zoon nodig, want kijk hoe het allemaal
verletterlijkt is.

2. Wat is een mens te betreuren als hij de taal van de
symboliek niet kent, en alles maar verletterlijkt
telkens. De school van symboliek is een van de
belangrijkste scholen.

3. De vromen die ook volgen door duisternis zijn
veel vrijer en symbolischer.

4. De vergeestelijking moet ontvangen worden,
want dat is de interpretatie van dingen. Materialisten
begrijpen symboliek niet, en willen het ook niet

begrijpen, want dat staat hun snelheid in de weg.

5. Zo snellen ze voort over de wegen van het vlees,
en kunnen de vergeestelijkingen niet ontvangen.

6. Het gaat dus niet zomaar om het geestelijke, maar
om het vergeestelijken van dingen.

7. Het geestelijke mag nooit een vleselijke betekenis
gaan krijgen. Alleen door de vergeestelijking van de
dingen worden wij wedergeboren, want anders
zouden wij in het vleselijke en de vervleselijking
blijven.

8. Het gaat dus om het vermogen om te
vergeestelijken, en dat heeft een mens nodig als
water in de woestijn, anders komt de mens om.

9. Laat u niet meer bedriegen dat u het wel alleen
afkan, zonder de middelen. Er zijn middelen door de
hemel opgesteld om de mens er doorheen te helpen.

10. We mogen terugkeren tot de hemelse tent om
daar eeuwig te verblijven, boven de hoofden van de
vijanden.

11. Zij troont op een hoop van schedels. Alleen Zij
is het ware hoofd, en wij moeten in Haar blijven
opdat wij ook ver zijn verheven boven de aardse
vervleselijkingen die de ziel bederven.

12. Dat kost niet zomaar wat moeite, pijn, zweet en
tranen, maar dat kost u alles. Laat u niet voor de gek
houden. Is haar woord al in uw hart om zo niet
tegen haar te zondigen, of heeft u daar nog nooit
echt de tijd voor genomen, omdat u u met allerlei
andere, minder belangrijke zaken heeft bezig
gehouden telkens ?

13. Alles moet vergeestelijkt worden, uw hele leven,
niet alleen maar de vader en de zoon. Zo komt u
uiteindelijk terug tot uw hemelse moeder.



14. De vergeestelijking is een werkwoord, en het is
een woord om te delen, als een overdracht, tot hen
die daarvoor rijp zijn en het verstaan.

15. Vleselijken zullen hun hoofden erop stukbreken.

16. De baarmoeder is de geestelijke waarde van
dingen. Het is belangrijk dichtbij de natuur en het
innerlijke paradijs te leven, want deze aarde is dus
het paradijs niet, en wat ze lopen verkondigen is de
waarheid niet.

17. In deze wereld moeten we het lijden dragen
want dat doet de hemel ook. De mens wordt niet
altijd gespaard, maar moet ook leren, en juist door
het lijden meer inzicht krijgen en begrip.

18. Het leven op aarde is de baarmoeder omdat het
nog maar het begin is, omdat het nog niet gesorteerd
is dus, alles loopt door elkaar heen, en alleen tijd
brengt ware, hemelse orde, geduld, en het zal vaak
heel anders zijn dan mensen zich hebben
voorgesteld.

19. Er is geen korte weg door de school, maar het is
een lange en diepe weg, anders zou het allemaal niet
veel voorstellen. Dus alles moet doorleeft worden,
bezield, en dan heb je ook iets om uit te putten.

De vervleselijking van het Woord

20. In het totalitarisme mag je niet meer symbolisch
spreken, en dit bepalen anderen die ook maar een
druppel in de oceaan zijn.

21. Dit zijn dus spiegelingen van het geestelijke,
van het geleid worden, van de vergeestelijking tot
de hemelse gebondenheid die we op aarde zien.

22. Allereerst moet je er dan diep in, anders valt er
niets te vergeestelijken.

23. We zien de afschuwelijke gevolgen van
dienstweigering. Het gaat daarom om het verrichten
van de geestelijke dienstplicht, wat niet alleen een
dienstplicht is van lijden, maar ook van strijden.

24. Een overblijfsel van vijanden laten bestaan
wordt tot strop.

25. Er staan veel kapers op de kust.

26. Mensen weten het verschil niet eens meer tussen
het vleselijke en het geestelijke. Zij zijn zelf
vervleselijkingen van het Woord, allemaal in dienst
van het materialisme.

27. Het zijn vernietigingen van het Woord waarin
elk spoor tot het Woord vernietigd wordt, en zo ook
elk spoor tot het oer en Orion, want die bevinden
zich immers achter voorhangselen.

28. Waarom is religie zo belangrijk ? Omdat de
mens de tweedeling in zichzelf moet vinden en
houden om zo onderworpen te blijven aan hogere
principes, vanwege de bedriegelijkheid van het zelf.

29. Wie de vijand niet kent wordt zelf een heel
gemakkelijk doelwit van de vijand. Wat houdt de
vijand allemaal verborgen ?

30. Het Woord komt tegen die mens, waarschuwt
die mens, en kondigt het oordeel aan.

31. Het Woord overtuigt de mens van zonde. Dat is
een natuurkracht. Zij herbergt het geheimenis in
haar binnenste.

32. Het visnet wordt niet gepredikt. Er wordt geen
oorlogskunde  gepredikt. = Voldoe aan de
voorwaarden, dat is ook de boodschap van de aarde,
wat ergens naartoe wijst. Maar de mens voldoet niet
aan de voorwaarden.



33. Ze hoorden het en renden ermee weg, niet
wetende wat het betekende, en ook deden ze de
moeite niet om het in het verband te plaatsen door te
luisteren en te leren.

34. Daarom blijft religie belangrijk als symbool.

35. Het is een strijd tussen hart en hoofdkennis. Op
dat slagveld worden de grenslijnen en
scheidingslijnen getrokken. Er moet een principiele
bron zijn waaruit de mens put.

36. Het komt er op neer dat de tweedeling in de
mens dus moet blijven, anders is die hemelse orde
er niet meer. Dan zou alles zich op een punt gaan
ophopen. Hoe je het noemt maakt dan niet uit, de
taal op zich maakt dan niet uit, maar wat je ermee
bedoelt.

37. Er zijn velen geroepen maar weinigen zullen
door de smalle poort gaan. Velen zoeken het, maar
weinigen zullen het vinden.

38. Het oer en orion worden vergeten. Dit is
misdaad en misbruik gedaan door dienstweigeraars.
Ze zijn nog steeds in de oude kerken. Nooit ontsnapt
maar losgekocht door een bepaalde drugs. Ze zitten
nog steeds vast. Hebben het ene goedje slechts
verruild voor het andere goedje.

39. De tweedeling van de mens, maar het vlees
gooit alles op een hoop.

40. Dat is het grote gevaar waar we al tijden voor
waarschuwen, dat ze het zoonschap weg willen
halen, en zo is er ook geen zoonschap meer.

41. Het ontbreekt het totaal aan subtiliteit, en het
natuurpad daartoe is weggenomen.

42. Men spreekt het voor de hand liggende, het
conforme. Alle klanken zijn hol en modern
geworden, zodat de stem van de natuur niet meer

wordt gehoord.

43. Het kost je alles, maar de mens heeft teveel
excuses. Wat baadt al die aardse kennis je die je kan
opkopen ? Helemaal niets, en het schaadt de ziel.
Het kwaad is op jacht. Onderschat het niet.

3.

Het gouden varken

1. Dat is het moderne fundament van de
samenleving, tot de goden van vleselijk
materialisme en hedonisme. Alles is ingedut in
zelfzuchtige drogredeneringen. Het is een filosofie
op zichzelf geworden, met hiaten door de alcohol.
Het schuift overal langs, maar raakt niet aan.

2. Het zijn snelle kalveren, die hun eigen woord
hebben gemaakt, hun eigen waan, ter ere van het
kalf.

3. Zonder het zoonschap komen we er niet. Er moet
geboorte zijn, uitgebeeld door de metaforen daartoe.
Dit wordt bewerkt door de vergeestelijkingen.

4. Er is dus hemels geloof en vals geloof. Het is een
gevaarlijk woord wat vaak misbruikt wordt, en waar
je niet voorzichtig genoeg mee kunt zijn.

5. Daarom moet je weten wat het is, tot de juiste
definitie komen in de juiste verhouding. Geloof mag
profetie nooit vervangen.

6. Geloof is onderworpen aan een heleboel
principes. Zonder die principes is geloof een wild
vraatzuchtig, ongetemd varken. Pas op met dat
beest.

7. Het is op hetzelfde niveau als het new age geloof
in de media, wat allemaal voor de verkoop is,



allemaal reclame voor het aardse, om de mens te
binden.

8. Het gaat niet zomaar om geloof. Het gaat om de
vergeestelijking en het onderricht, het hemelse
woord.

9. Geloof je ogen niet wat je allemaal om je heen
ziet. Je ogen en oren worden bedrogen. Dit is het
terrein buiten het paradijs. Het vlees laat zich graag
bedriegen door al die schijnwerkelijkheden.

10. Voor de vleselijke is het vlees altijd mooi en
leuk, want dat past bij hem, krijgt hij een goed
gevoel bij, spreekt tot zijn zintuigen.

11. Maar door het vleselijke leven te behouden
verlies je je ziel en de hemelse zintuigen, meer en
meer.

12. Dat zijn de bedrieglijke waanwerkelijkheden.
De weg van de minste weerstand. Maar wat heb je
dan ? Wat ben je dan ? Wat verwacht je daar verder
van in de toekomst, als je als een dwaas je huis op
zand bouwt ?

13. Je schopt slechts tegen een steen. Het oordeel is
allang geweest, en ook het eeuwig leven. Alles is al
opgetekend in de boeken.

14. Ze begrijpen er nog steeds niks van, want hun
vlees staat hen in de weg. En het vlees draait alles
om.

15. Ze willen er niet de lange natuurweg voor gaan.

16. Het is een strijd. Het dringt zich op. Trots is iets
lelijks, maar het vlees vindt het maar mooi.
Hebzucht is iets lelijks, maar het vlees vindt het
mooi en snel.

17. Het Woord moest zich uitdrukken in aardse
talen. Als je de voorhangsels niet wil kennen, dan

zul je de tent ook niet binnenkomen.

18. Het Woord is beveiligd, werpt haar sieraden niet
voor de zwijnen. Maar wat is het verschil tussen het
Woord, de sieraden en de zwijnen ? De mensen
weten het verschil niet eens.

19. Ja, zoek dat maar uit. Ken het verschil maar. Het
is de steen des aanstoots. Knal je kop er maar
tegenaan. Laat het je brein maar breken. Maar zorg
dat je erachter komt hoe dat werkt, anders heb je
gewoon niet geleefd. Niets komt zomaar. Alles heeft
een bedoeling.

20. Je kunt ook andere woorden gebruiken om
principes aan te tonen. Het is een woord. Het is een
taal. Soms moet je een bepaald woord niet
gebruiken als er woord-afgoden dreigen te onstaan,
maar soms kan je het gebruiken bijvoorbeeld
wanneer het tegenovergestelde gaande is.

21. Zorg dat je het begrijpt. Het is een zaak van het
hart, niet van het hoofd, niet van woorden op zich.

22. Wij blijven erop wijzen hoe belangrijk het
geheimenis is, niet alleen om te ontmaskeren en te
herzien, maar ook om terug te leiden tot de bronnen.
Ga werken in die mijnen. Handen uit de mouwen.
Niet bang zijn om een beetje vies te worden. Beste
stuurlui die aan wal zijn hebben we niks aan. Die
zullen door de oprijzende golven weggespoeld
worden. Ga aan de slag met het geheimenis.

23. Moet je dan op een dag van het Woord horen :
Ik ken u niet ? Hoe verschrikkelijk zal dat zijn.

24. De mens heeft het Woord weggeworpen en is
met de zwijnen meegegaan, en dat werd hen tot
Woord. Zo werd hun vlees tot Woord. Het vlees
werd tot Woord, en het werd tot een gruwel.

25. Ze aanbaden en aanbidden dit zwijn, dit gouden
varken. En het goud geeft af. Heerlijk vinden ze het



om ermee te knuffelen. Kunnen ze ook weer aan
anderen laten zien : Zie, ik heb met het gouden
varken geknuffeld.

Vlees werd Woord

26. Een volgevretene hebben ze ervan gemaakt in
plaats van de oorspronkelijke wildernis die het was.

27. Terug naar de fundamenten, de natuurmoeders
van de lijdende zoon.

28. Er valt veel samen in bedriegerij. Blinde ogen
zijn het. Blind voor de zonde, en blind voor het
oordeel op de zonde. Ze kennen de zonde niet. Ze
willen dat ook niet kennen. Ze denken dat het
kennen alleen toegepast moet worden op recente en
actuele zaken van de aarde, en de goede dingen.

29. De vijand willen ze niet kennen. Het vergetene
willen ze niet kennen. Iedereen is ze vergeten, dus
waarom zouden zij het niet vergeten ?

30. Varkens zijn het die teruggekeerd zijn tot de
modder. Het Woord en het geestelijke, niet zomaar
blind geloof. Wat betekent dat ?

31. Ze waren afgedwaald. Oorspronkelijk waren
deze nederzettingen gevestigd door de amazones.
Maar toen dwaalden ze af.

32. Daarom wordt er gewezen op de geestelijke
wapenrusting. Terugkeren tot de geestelijke oorlog.

33. Vlees werd Woord. Een geheimenis om niet te
verachten. Tot de hemel naderen door het bloed.
Hier gaat het duizenden malen mis. Juist.
Terugkeren tot de hemelse oorlog.

34. Er moet geestelijk bloed vloeien. Het vlees moet
verscheurd worden, het voorhangsel, opdat de mens

tot het Woord nadert.

35. Vlees werd Woord. Hier gaat het mis. Daarom :
Terugkeren tot de geestelijke oorlog. Dat houdt
oefening in, dat houdt school in. Een oorlogsschool.
Ken je vijand. Hij kent jou namelijk beter dan dat jij
hem kent.

36. Zij weet hoeveel onoplettende jagers al aan de
vijand onder zijn gegaan. Zou je dan niet luisteren ?
Zou je dan niet wachten, en eerst haar raad aanhoren
over hoe die jachtwapens en jachtmiddelen te
maken ? Daar komt een heleboel bij kijken. Die
wapens maak je niet zomaar. Daar is een heleboel
gerei voor nodig, en voor dat gerei moet je eerst
naar allerlei plaatsen toe.

37. Het vlees is een abstractie, dus de mens ontkomt
hoe dan ook niet zomaar aan het vlees, hoe je het
ook wendt of keert. Het is een worsteling.

38. Het volk heeft het niet door wanneer grote
geheimen worden prijsgegeven, want ze zijn immers
in het vlees en dronken. Ze kennen geen
oorlogstekenen, noch overwinningstekenen.

39. Ze gaan van de ene leugen tot de ander, toch wel
oppervlakte-vermaak, waardoor hun binnenste
steeds meer en meer sterft.

40. Keer terug zolang je nog kan. Ga in zak en as,
verscheur je klederen, want het is een tijd van rouw,
berouw en boetvaardigheid. Zo niet, dan zal het nog
meer leugens brengen.

41. Iedereen heeft met deze strijd te maken, en een
ieder heeft met deze boodschap te maken. Als wij
deze boodschap niet zouden prediken en als
wachters niet het waarschuwingssignaal zouden
laten horen, dan zou het bloed ook aan onze handen
rusten. Sla de trom.

42. Het geeft ons te denken over deze metafoor,



deze zinnebeelden, wat hier gaande is, en hoe we dit
kunnen toepassen.

43. Laten we hier intens over nadenken. We
ontkomen niet aan de jacht op het vlees, maar laten
we wel zo geschoold zijn dat we het verschil weten
tussen het vleselijke en het geestelijke.

4.

Dood geloof en dode werken

1. Wanneer de zonde niet of nauwelijks wordt
genoemd wordt het goed verkocht, want het vlees
voelt zichzelf daar heerlijk bij, en vindt het allemaal
mooi en lekker, en dat uit het vlees ook overmatig,
hoe mooi het allemaal is, hoe lekker dat allemaal is.
Het moet vooral allemaal erg groots zijn.

2. Ze zijn verwend, willen altijd antwoord, ook als
de hemel om een goede oorlogskundige reden niet
spreekt. Dan gaan ze klagen, en zoeken hun heil bij
de afgoden van deze tijd.

3. Maar de new age mens is een vraatzuchtige
consument. Die wil niet van zonde horen, niet van
oorlogskunde, en ook niet van geduld.

4. Zij staan dan ook boven het Woord en het
profetische, al pronkende en klagende in het vlees
dat verwend moet worden. Verwende oren hebben
ze, verwende ogen, snel met vooroordelen. Het
lijden willen ze niet.

5. Ze konden niet wachten totdat de hemel zou
spreken, dus ze maakten hun vlees maar tot het
woord. Ze willen altijd antwoord.

6. Als de hemel nog niet spreekt dan heeft dat een
reden. Maar dat willen ze niet horen. Ze wanen zich

ook als koningen over anderen en willen op hun
wenken bediend worden. Dan moet je niet in het
profetische zijn inderdaad. De new age heeft alle
antwoorden al. Die zullen je niet vertellen over de
geesten die over je hangen en in je wonen.

7. Die houden je blind hiervoor, en je zonden
worden niet opgenoemd. Slapen tijdens de oorlog.

8. De mens is in een donker hol terecht gekomen.

9. Het gaat niet zomaar om de goede werken, net
zoals het niet zomaar om geloof gaat, want er is ook
veel dood geloof. Het gaat om de geestelijke,
profetische werken in het verband van de
vergeestelijking, werken in de mijnen van de
vergeestelijking, en dat is een werk van
ontmaskering. De maskers moeten eraf. De mens
moet stoppen met carnaval spelen. Terug naar de
mijnen.

10. Moet God dan spreken ? Heeft God niet al
gesproken ? De mens heeft het Woord weggegooid,
en verwacht dat God wel verder zal spreken.

11. Hebben wij al een ontmoeting gehad met de
hemelse baarmoeder van het Woord ? Dat is wat een
ware soldaat is.

Goudprofeten

12. New age fanaten, los van God en gnosis, los van
lijden en profetie, los van stilte en geduld, los van
moeder en natuur, los van geschiedenis en oer, als
liberale snelheidsmaniakken op weg naar werelds
kampioenschap, vrouwenvlees eters, waarmee ze
hun borsten opspekken en hun buiken verharden om
hun vraatzucht heethoofdig te bewaken.

13. Het zijn dienaren van de buik. Ze willen
vermaakt worden, gaan van feest naar feest. Het is
een vrouwenhandel. Dat hebben ze niet eens door,
want ze staan stijf van de drugs.



14. De new age heeft hen verlost van iedere
verantwoordelijkheid, van iedere weldenkendheid,
en de new age geloofsdrugs doet de rest, doet alles
voor ze. Dat wordt gewoon voorgeschoteld door de
media. Nieuws wordt zonder meer geloofd.
Blindelings volgen ze het, van leugen tot leugen.

15. De bezoldiging van de zonde is de dood. De
new age is niet shamaans, want de new age heeft het
niet over wat de onderwereld inhoudt. Daar zijn ze
niet mee bezig. Dat ontlopen ze, want dat zou hun
spekborsten kunnen schaden, en dan kunnen ze er
niet meer mee pronken. De mens pronkt graag met
vlees, met vlees wat tot Woord is geworden.
Heerlijk vinden ze dat. Hun vlees is Woord, Koning
en God. En dat moet dan de kerk voorstellen. Het is
in en in triest.

16. Wie de zondeval loochent kan het lijden niet
verstaan. Het gaat om een lijdensverdienste, niet
zomaar over vleselijke werken.

17. De mens heeft allerlei excuses, en speelt
woordspelletjes, groepsspelletjes, en
vriendjespolitiek. Zo leeft de mens in een dorre
stenen stad.

18. Ze zijn aan de new age drugs, die bijtende
alcohol in het hoofd die het visnet uitdooft. Hebben
ze niks mee te maken. Ze willen aan de drugs van
het hier en nu. De media spreekt volgens hen de
waarheid.

19. Het ligt allemaal voor het grabbelen. Weg met
de oude raadsels. Hebben ze niets aan. En zo drijft
de goedgelovige, verwende mens steeds verder af.

20. We ontkomen niet aan tweeledigheid en
drieledigheid. We ontkomen niet aan de
natuurvoorbeelden van religie, zodat het ook weer
rust en overzicht geeft, hemelse middelen.

21. God spreekt niet, want God had al gesproken, en
men heeft er niet naar geluisterd. Dat is God’s
probleem niet. God blijft het niet herhalen. De mens
moet het Woord van God zelf maar op gaan zoeken,
en dan kan er misschien verder gesproken worden.

22. En natuurlijk spreekt God wel, maar de mens is
te ver weg, en verwacht dan van hun papieren media
pauzen dat ze wel even verwend worden met een
nieuw woord van God. Daarom moet de
aangekondigde honger wel komen. God spreekt
natuurlijk wel, maar de mens luistert gewoon niet.
Overal om je heen spreekt God. Overal om je heen
liggen de hemelswegen, maar die worden niet
bewandeld.

23. De mens is of te vet geworden, of wil gewoon
niet op dat smalle pad. Dat is God’s probleem niet,
maar het probleem van de mens. De mens heeft
alleen maar zichzelf ermee. Wereldkampioentje
erbij halen. In wat ? Snelrijden. Geen tijd.

24. Na het woord van God is er niets meer, helemaal
niets meer. Afgelopen, uit met de pret. Wat een grote
waarheid is dat als je het kunt verstaan. God spreekt
niet meer, want God heeft al gesproken en de mens
heeft het verworpen.

25. Niet het woord gaan lopen aanvullen, maar
teruggaan. Er komt niets meer bij. Alles is er al.
Schrijf die voortgaande openbaring maar op je buik.
Er komt niks bij als de mens de moeite niet neemt
om eerst tot de teruggaande openbaring te gaan.

26. Heb je het Woord ook bestudeerd en overdacht,
en heb je het Woord ook toegepast en op waarde
geschat, herleid tot de bronnen ? Als je je voedsel
niet eet en toch je mond openhoudt, waar ben je dan
mee bezig ? Hoe wordt dat genoemd bij kleine
kinderen ? Ondankbaarheid. Ze willen alleen de
dingen eten die lekker smaken. Ze hebben nog niet
geleerd dat ze los moeten komen van de god van de
buik.



27. Als er een wereldkampioen snelrijden is, dan is
heel het volk verrukt. Het is een teken aan de wand,
een teken des tijds. Het is de grote afval. Met een
gouden kaartje er langsheen glijden, je doel missen,
je ziel verliezen, allemaal voor wat goud der
dwazen, wat allemaal slechts tijdelijk.

28. Goudprofeten, dat is wat het zijn. Met
goudkoorts. Het komt tot de mens in vele vormen.
Lukt het ene niet, dan probeert hij het andere. Alles
wordt immers aan elkaar geslijmt, als een zwijn die
zich erin omwenteld.

Het voorhangsel van het Woord

29. Dit is de generatie van het verwend zijn, van
snelle en slimme media. Het vliegt je om de oren.
Velen worden misleid door dit tijdperk en voelen
zich heel wat, en doen zo mee met het feest.

30. Maar hemelse vissers nemen geen blad voor de
mond, praten mensen ook niet naar de mond.

31. Zij spreken hele harde woorden, en ook
woorden die ze niet verstaan. Ze blijven ook niet
altijd voor de uitleg, maar gaan er vandoor. Dat was
het dan. Zo is een hemelse visser. Ze doen niet altijd
aan nazorg.

32. Ze spreken in duistere raadselen, de hemelse
vissers. Ze zijn niet altijld geschoold en
georganiseerd. Het zijn wilden. Ze kennen de
natuur. Stad en natuur kennen elkaar niet, begrijpen
elkaar niet. Er zit een wereld tussen.

33. De mens in de stad is gericht op het snel zijn.
Het is snel zijn, of sterven.

34. Is het lijden een nachtmerrie ? Nee, het is het
gemengd worden, wat ook de oude betekenis is van
de onderwereld. Ogenschijnlijk is het een

nachtmerrie, maar de mens moet ontwaken tot de
inmenging.

35. De hemelse visser leeft volgens veel hogere
regels, en dan begint allemaal het geklaag van de
vleselijken, en dan worden er flink etiketten
gedrukt, want de mens haat het hogere oordeel over
het vlees.

36. Hemelse vissers zijn exegeten. Ze draaien er niet
omheen maar gaan er dwars doorheen.

37. Het Woord moest een voorhangsel krijgen, tot
een teken en een verzegeling.

38. Een hemelse visser begrijpt die taal, en ontwijkt
het niet, maar ontmaskert het. Het vlees gaat het of
ontwijken, of verafgoden, absoluteren.

39. Teruggaan naar de holen en grotten betekent ook
leren wonen en werken in de holen en grotten. Dat
zijn beelden van de exegese, de schriftuitleg.

40. Een hemelse visser weet wat dit betekent.
Komen tot het zoonschap. Een moeder is je
toegewezen, als een teken en een zegel, dus als
heenwijzer, als spiegeling, dus het mocht niet
zomaar volkomen zijn.

41. Wees maar blij dat die moeder een voorhangsel
heeft, anders zou ze je verslinden. Wees maar blij
dat die moeder niet volkomen is. Je zou niet kunnen
bestaan.

42. Het Woord moest verzegeld worden, want
niemand zou God kunnen zien en leven. Daarom
kan God alleen maar van achteren gezien worden.
Maar zelfs dat wil de mens niet zien.

43. De mens is een snelheidsmaniak, een
rokkenjager. De mens wil het nu. De mens wil nu



antwoord, en God moet aan zijn voeten liggen. De
mens is verdwaasd, verdwaald, hopeloos verloren.

44. Wat in de baarmoeder gebeurd is zeker niet het
einde, maar wel een belangrijke fase waar de vrucht
door gaat.

45. Het mocht eens een hemels teken en een
hemelse verzegeling zijn.

46. Je mocht het nog eens nodig hebben. Sommige
mensen verdelgen zoveel dat ze op een bepaald
moment niets meer over hebben. Op is op. Zij
hebben hun leven verspild.

47. Het is dan tijd om terug te keren en opnieuw te
beginnen.

48. In het Woord is een dubbele werking, Er zit
melk in zit voor de zuigelingen, maar ook vast
voedsel voor de opgegroeiden.

49. Niemand is te klein om van de prediking vrucht
te ontvangen.

50. We mogen blij zijn dat het Woord verzegeld tot
ons kwam, anders zou het ons verblinden en
vernietigen.

51. Het gaat niet om het Woord op zich, maar dat de
hemel het Woord vruchtbaar maakt.

52. Het zaad is dus de nodige verzegeling van de
levenskiem, anders zou de levenskiem verloren
gaan. Daarom is het zo belangrijk dat de mens de
hemelse wildernis principes kent en leert.

53. Hongerenden, de soberen, die leven in de rauwe,
primitieve, natuur, als wilden, gaan niet losbollig
om met godsdienst zoals vandaag de dag in de new

age, even voor god spelen zolang de tijd duurt.

54. Nee, zij leven in sobere vreze, en weten dat als
ze God zouden zien, dan zouden ze sterven.

55. De honger-strijders, zijn kinderen van de holen
en de grotten, harde werkers. Zij nemen geen
genoegen met het tafelschuimende, vraatzuchtige,
verstadste modernisme. Uiteindelijk verdrijven zij
de vijand.

56. De wilden en sobere hongerenden zijn opgeleid
door de amazones van de holen en de grotten, die ze
niet gezien hebben, alleen van achteren, alleen het
zegel, het voorhangsel.

57. Zij moeten een bedekking dragen, anders zou
het volk het niet kunnen verdragen.

5.

Het psalmelijke

1. Je kan niet eeuwig overstuur blijven over het
beest, maar moet het hervormen.

2. Het beest belooft goud, in ruil voor de kinderen.

3. De mens moet psalmelijk aan de slag, en niet
misleid worden door de snelheidsmaniakken.

4. Psalmelijk of overdramatisch ? De hemel heeft
genoeg aan haar eigen hemelse drama. Dat is geen
wereldse drama van het vlees. Het vlees is een
overmatige drama maker, die het psalmelijke
veracht, die het hemels onderwijs veracht en op een
lager plan zet, want het laat zich leiden door aardse,
verdichte media van snelheidsmaniakken.



5. In het psalmelijke ligt het hemelse Woord
verborgen. Het zijn imker geheimen.

6. Als we het dus over God hebben, dan hebben we
het over de vergeestelijking, niet als afgod. We
hebben het over wat de indianen het grote
geestelijke noemen, en dat kan alleen door het
psalmelijke in de holen en grotten, niet door modern
dramatisme en gejammer.

7. Er moeten zeker offers gebracht worden. De
mens heeft heel wat goed te maken, en kan het
allemaal niet zo laten liggen zoals het is.

8. Zee en lijden zijn aan elkaar verbonden, als
Woord en visnet.

9. Wat voor visnet houdt je over als je dat gaat lopen
wegkappen ? Een gouden new age prul.

10. Het beest heeft zijn eigen prul. Ook de media
hebben hun prul. Trouwe volgelingen ontvangen
het, die het ook getrouw doorgeven in het leugen
netwerk.

11. Als je in in de natuurwateren, in natuurrivier en
de zee baadt, is het niet los van het Woord, niet los
van het hemels onderwijs.

12. Zij is donker en lieflijk gelijk de tenten van
Kedar. De zachtmoedige, gewillige mens is hemels
vuil geworden van de moeder aarde, van haar oer en
Orion.

13. Hoe liefelijk zijn op de bergen de voeten van
degene die het hemels Woord brengt. Zij zijn op de
bergen, in de natuur, in de aarde, niet feestend in de
stad.

14. Er komt water tussen ons en God, als een
middelaar. Er komt aarde tussen ons en God, en dat
is maar goed ook, want niemand kan God zien en
leven. Laten we blij zijn met deze bedekkingen, met

de voorhangsels van Kedar.

15. Als imker heb je ook een speciaal pak nodig,
anders wordt je door de bijen verslonden.

16. Er is een waarschuwing voor hen die geen leer,
maar leven willen. Zij willen alles doen en
bewerken door hun eigen vleselijkheid, hun eigen
vleselijke inspanning en oefening.

17. Ze stellen ook allemaal eisen die onmogelijk te
vervullen zijn.

18. Ellende-kennis is iets wat niet in new age
groepen of door de media gepredikt wordt.

19. Wij wijzen op de psalmelijke boetvaardigheid.

20. De snelheidsmaniak zal het daar nooit over
hebben, want het remt af.

21. Het lijden, de ellende-kennis, remt af. Het wordt
door de snelheidsmaniak systematisch afgewimpeld,
veracht en gehaat. Het wordt weggewoven.

22. Sluw vegen ze dan ook nog de mond af en
zeggen : Ik heb niks gedaan.

23. De snelheidsmaniak strijdt tegen balans. De
mens moet aan deze balans werken in de holen,

grotten, mijnen, en imkerijen.

24. Snelheidsmaniakken zijn afleiders. Verwacht er
niet teveel van, maar onderschat ze ook niet.

25. De snelheidsmaniakken hebben alles
verletterlijkt.

Oproep tot verdieping en vergeestelijking



26. De zoon wordt uitgezonden na het Woord te
hebben ontvangen, en het Woord leidt de zoon dan
hierin.

27. Het is iets groots, de geheimenissen van de
holen en de grotten.

28. Dit volk luistert niet. Zij jakkeren en jagen maar
voort. Ik heb u geroepen. Sta op, mijn zoon, word er
gesproken.

29. Velen zijn snelheidsmaniakken en merken het
niet op. Velen nemen niet de tijd om de berg te
beklimmen, maar bouwen een gouden varken in het
dal.

30. Kunnen wij alles achter laten voor de hemelse
principes ?

31. Komen tot het zoonschap gebeurt door de
worsteling in de geestelijke arena.

32. Heeft de mens geluisterd ? Nee, echt geluisterd ?
Nee, de mens was en is een snelheidsmaniak. Geen
tijd.

33. Alleen door het lijden komt de mens tot de zee,
en het houdt een grote belofte in. In het psalmelijke
wordt hier rijkelijk van gesproken.

34. Snelheidsmaniakken zullen het niet zien, die
gaan te snel. De hermitatische vrijmaking riep op tot
verdieping en vergeestelijking.

35. Er is een verborgen, geestelijke en symbolische
boodschap. Het Woord moet door het geestelijke
levend gemaakt worden.

36. Hoevelen zijn er wel niet die deze artikelen van
Godswege gegeven veracht hebben, op een lager
plan hebben gezet, alsof het er niet toe deed, alsof
het niet van belang was, en zijn toen als
snelheidsmaniakken de duisternis ingegaan ?

37. Zij zijn tot valse volwassenen geworden, en
hebben de geestelijke, ware zee veracht.

38. Keer terug tot de hermitatische grondslagen,
zonder welken wij ons werk niet zouden hebben
kunnen doen.

39. Kom daartoe veel verder de wildernis in, want
de mens is afgedwaald. Kom tot de wateren van de
woestijn, in de wateren van de wildernis.

40. Zijn wij al tot dit punt gekomen ? Of leven wij
nog als heersers in het vlees, niet wetende dat wij
voor de gek worden gehouden en slechts slaven
zijn ?

Geleide zorg

41. Zorg is altijd het fundament geweest van het
werk, maar dit is geleid, niet roekeloos.

42. Deze boodschap is niet populair maar voor de
enkelingen, het overblijfsel, en die zullen komen uit
alle stammen, uit de zee en de aarde.

43. Ook de boodschap over oorlogskunde en de
valse zorg van de aarde is niet populair, want de
mens denkt liever niet na over dingen die in hen zijn
die daar niet horen. De mens schuift dat liever weg
om de drugs te nemen die de mens voorliegt alsof
alles goed zou zijn.

44. Het zijn allemaal verhalen van de
snelheidsmaniak. Die schuift alles weg, en van
uitstel komt afstel, en ondertussen kan hij nog even
doorsnellen, en zo vergooid de snelheidsmaniak zijn
leven. De snelheidsmaniak houdt van het tijdelijke,
en de eeuwige waarden veracht hij.

45. Het diepe doorvorsen van de dingen haat hij.
Het is hem te confronterend. Het komt dan te



dichtbij. Zo is er dan het fundamentalisme dat alles
in snelle vaart verletterlijkt en vervleselijkt, en naar
de toekomst schuift, en dan is er aan de andere kant
de new age die alles in een groot licht laat
samensmelten in het grote vrijheidsdenken en
eenheidsdenken. Niets hoeft meer. Alles is er al.
Over het lijden en vijanden wordt niet gesproken.
Dit zijn twee zijden van dezelfde snelheidsmaniak
die twee gezichten heeft. Voor elk wat wils, en ook
hen die eerst gretig de leer aannamen misleidt hij.
Velen misbruiken de leer alleen maar om los te
komen.

46. Geestelijke oorlogskunde is niet populair omdat
men dan het vlees zou moeten opgeven. Geestelijke
oorlogskunde is overigens iets metaforisch, iets
psalmelijks.

47. En al helemaal wil men niet weten van
territoriale oorlogskunde, waarin de heersersgeesten
worden besproken, want men doet liever overwerk,
men draagt liever water naar de zee. Men doet liever
aan pappen en nathouden, waar velen een markt in
hebben gevonden, van symptoom bestrijding om er
rijk en machtig van te worden.

48. De huurling bootst de stem van de hemelse
visser na, dus we moeten heel erg voorzichtig zijn,
niet zomaar alles geloven. De huurling is sluw.

49. Er zijn altijd hen die niet door de enge poort zijn
binnengaan maar over het hek geklommen zijn, dus
op een andere manier zijn binnengekomen.

50. De snelheidsmaniak heeft honderden, zo niet
duizenden, uitvluchten, om maar niet door die enge
poort heen te hoeven.

51. Het tragisch lot wordt in het psalmelijke
besproken en bezongen, maar zuigelingen vluchten
tot de borsten van moeder natuur, die zich niet

hebben gelaafd aan de borsten van de snelle stad.

52. Laten wij teruggaan naar de natuurdiepte, naar
de holen en de grotten, wat een groot geheimenis is.

53. Drink van deze borsten, geestelijk, als een
eeuwige spijze.

54. Het Woord heeft tralies als een kooi, is niet los
van het visnet, maar het is goed voor de ziel.

55. Zoek in bidden en smeken het geestelijke.
Alleen zuigelingen zullen door de enge poort

komen.

56. Daarom moet de mens opgevoed worden in deze
geestelijke oorlog, in deze veldtekenen.

57. Het leidt ons tot de onderwereld, tot het dal van
dorre doodsbeenderen, waar een werk te doen is.

58. In dromen moet het kind tot de onderwereld
gaan voor de grote oorlog.

6.

Het Woord wijst op de vergeestelijking

1. Het is een strijd tegen de verletterlijking en
vervleselijking van alle dingen, want het zijn
allemaal slechts zinnebeelden.

2. Het Woord wijst op de vergeestelijking.

3. Wij mogen hierom vragen, om de hemelse
vergeestelijking, opdat we aan het letterlijke



ontkomen.

4. Wij mogen door de vergeestelijking opgenomen
worden. De letterlijkheids-intelligentie van de mens
moet verbroken worden en verlaagd worden.

5. De mens heeft verschillende zelven die belangrijk
zijn.

6. De mens moet ook zijn onderworpen zelf aan de
hogere principes onderhouden en koesteren.

7. Daarvan is religie een belangrijk beeld.

8. Wij mogen valse, letterlijke religie van het vlees
haten, maar als wij religie algeheel haten dan zijn
wij in het verkeerde.

9. Theologie blijft dus boven de new age.

10. Er zijn ook allerlei liberale groepen,
vrijheidsdenkende groepen, die het visnet willen
vertoekomstigen, omdat ze nu het lijden niet willen
dragen, en van uitstel komt afstel.

11. We mogen het lijden dragen en het visnet
begeren. Alle andere drogbeelden zullen dan
wegvallen.

12. Wel zal de mens in ballingschap gaan, de
orionse ballingschap, wat een hemelse ballingschap
is, wat het vreemde wildernis gebied is.

13. De mens vereert het vleselijke werk. Men is er
druk mee bezig. Ze draven voor hun eigen
koninkrijken.

14. Snelheidsmaniakken zoeken elkaar op, en
verafgoden elkaar. Ze zullen te pletter storten. Deze
drogbeelden zullen wegvallen uiteindelijk en de
voorhangsels zullen opengaan, en de mens zal oog
in oog staan met de wildernis.

15. Ook de snelheidsmaniak moet plaatsmaken voor
een grotere en hogere natuur. De zee ruist. De zee
zal de mensheid overweldigen. Van alles wat de
mens in zijn ijdelheid heeft bedacht zal achteraf
niets waar gebleken zijn.

16. Wat afschuwelijk moet het zijn als je tot de
ontdekking moet komen dat al je werk voor niets is
geweest, omdat je voor het vlees hebt gewerkt.

Een vreemd volk zal komen

17. De lijdende mens was tot een vreemde
geworden, en zo kon de mens tot het vreemde land
gaan, tot de wildernis.

18. Het is een Orions volk van vreemde, hemelse
vrouwen, van de duistere kennis, maar het is te licht
geworden in het hart van de mens, en het heeft de
mens verblind.

19. De hemelse vissers zien het. Zij prediken de
boodschap van berouw, bekering en
boetvaardigheid.

20. Men ontloopt de sobere vreze, men ontloopt de
geestelijke arena, en men ontloopt de wedergeboorte
in de wildernis, maar de mens zal totaal ingesloten
worden door de wildernis, en de zeeen van Orion
zullen over de aarde worden uitgestort. Het vreemde
volk zal komen.

21. De mens kan de duistere kennis niet
ontvluchten. De voorhangsels zullen uiteindelijk
wegvallen. De vleselijke mens zal wegvallen
uiteindelijk, en dan zijn er alleen nog maar holen en
grotten over.

22. Daar zijn de ravijnen die naar de onderwereld
leiden, en die ravijnen zullen hoe dan ook opengaan.
Of je er nu naartoe gaat of niet, niemand kan aan
deze ravijnen ontvluchten.



23. Alleen door de sobere vreze wordt ons hart
verruimd.

De new age wil alle vrees uitbannen, en elke
lijdensgezindheid, en het zoonschap, maar de sobere
vreze brengt ons het ware zieleheil. Veel hebben de
hemelse vissers gewaarschuwd.

24. Het psalmelijke wijst juist op het zoonschap. Ga
tot de wedergeboorte in de wildernis. Wordt weer
een zuigeling, opdat je opgenomen zult worden, om
aan deze dingen te ontvluchten.

25. Nee, in de wildernis wordt je vlees niet gevoed,
maar uitgehongerd. Wat eten zij in de wildernis
dan ? Hoe overleefden zij ? Door het hemelse en
verborgen voedsel. Niet alleen van voedsel zal de
mens leven, maar van het Woord als richtsnoer, en
dit richtsnoer zal de mens leiden tot de ware
levensbronnen en het ware hemelse voedsel, aan de
borst van de hemelse natuurmoeders in Orion.

26. De borsten van de Orionse natuurmoeders
komen de mens tegemoet op de weg van het leven.

27. Het Woord roept op tot de geestelijke strijd. De
new age wil leven, niet leren. Het lijden wordt niet
gepredikt, de sobere vreze wordt niet gepredikt. Zij
houden vast aan de leugenleer die tot vals leven
leidt.

28. Het is allemaal heel ver weg van het Woord. Ze
zijn op zoek naar onoplettende zieltjes die geen
geestelijk huis hebben, geestelijk dakloos zijn. Dan
wordt je gewoon een melkkoe. Je wordt behandeld
als kippenvlees, en al die verwennerijen is slechts
om je daarvoor vet te mesten. Sluwe
snelheidsmaniakken die hun wagens hebben
verloren staan aan de kanten van de weg. Ze willen
met je snelle wagen meegaan, en je weet waar het
zal eindigen. Deze wagens komen niet aan in het
beloofde land, maar zullen in de rivieren storten.

29. Breng ons het Woord,

De vergeestelijking van al het lijden en de pijn,
opdat het tot nut wordt gestrekt,

Breng ons het Woord,

opdat een ieder zijn plaats in de hemel vindt,

30. Breng ons het Woord,

opdat de ware vijand zichtbaar wordt :

het niet willen leren, maar alleen maar willen leven,
en dat terwijl het ware leven het leren is,

31. Breng ons het Woord om ons niet hoger te
heffen dan ons voegen,

Breng ons het Woord,

om alle valse drugs die het brein misleiden achter
ons te laten,

opdat wij kunnen komen tot de vrijsteden,

waar de bloedwreker ons nimmermeer achterhalen
zal.

De prediking van het geestelijke visnet

32. Het volk gaat verloren doordat het geen kennis
heeft, en kleine kinderen worden onderworpen aan
leugenleer die maar verdragen wordt, want er is
geen tijd meer over voor het hemelse woord.

33. Zo zakken zij steeds verder weg, want zij
aanvaarden datgene wat de toets der waarheid niet
kan doorstaan. De mens heeft het hemelse visnet
verworpen.

34. Daarom moet de hemelse prediking wederkeren,
een bittere ballingschap en boetvaardigheid om los
te komen van het suikerzoete bedrog van de
snelheidsmaniakken. Uiteindelijk leidt de hemelse
bitterheid wel tot de ware hemelse honing. Dat is
een natuurzoet, geen stadse namaak zoet.

35. Je moet geen extreme new ager worden die niet
meer tegen het vlees strijdt, want dan gaat de
geestelijke oorlogskunde eraan, en daarmee alles
waar het hemelse woord voor staat.

36. Sobere predikers komen uit een andere wereld.
Het zijn vreemdelingen. Zij prediken het geestelijke



visnet, en het ravijn. Zij prediken de afdaling. Zij
prediken de ballingschap. Zij nemen de mens terug
tot de holen en de grotten, en zo door de putten en
mijnen terug tot de wildernis waar de wilde hemelse
vrouwen leven.

37. De armen zijn een beeld van hen die alles
hebben losgelaten. Zij zijn de leegte ingegaan.

38. Er is een blijvende zwakheid, als een eeuwig
visnet, waardoor de opgenomen mens leeft.

39. Het is voor mensen die hun vlees niet behagen,
maar mishagen. Zij hebben dus hun onderworpen
zelf gekoesterd en hebben niet zomaar voor God
gespeeld. Er moet altijd een tweedeling zijn. Zij zijn
er niet om zichzelf te behagen, maar om zichzelf te
offeren.

40. God is onlosmakelijk verbonden met het
eeuwige visnet.

41. In de stad wordt een hele andere god gepredikt,
een afgod van de vraatzucht. Hiertegen predikt het
Woord, tegen dit materialisme. Het is de religie van
de weelde. Het verblind de mens.

42. De mens wordt door het geestelijke getuigenis
ingelijfd tot het zoonschap.

43. Zelf-mishaging is de weg tot zelf-kennis. Het
moet smartvol zijn, opdat we er niet ijdel in roemen.

44. De mens moet vluchten tot het zoonschap, tot
het zuigelingenschap, tot de hemel.

45. Er mag niet lichtvaardig omgegaan worden met
het wel of niet prediken van het Woord. Men mag
het niet misbruiken door verzaking of overmoed.

46. Elk mens heeft een verantwoordelijkheid en is
een geroepene. Velen hebben zich van het hemelse
visnet en het hemelse woord losgevochten. Er is

geen vergeestelijking meer, alhoewel er wel
zweverige overgeestelijkheid kan zijn, die heel goed
samen kan gaan met materialisme, want dat is wat
het eigenlijk is. Alles is uit balans, en men houdt er
vleselijke prioriteiten op na.

47. Daarom wijst het Woord op de psalmelijke
boetvaardigheid.

48. Wij kunnen ons in het psalmelijke afvragen of
wij ook God zo doorgronden en kennen, en van
verre de gedachten van God verstaan. Wij kunnen
ons afvragen of wij God zo onderzoeken zoals God
ons doorzoekt. Zijn wij al met God’s wegen
vertrouwd zoals God met onze wegen vertrouwd
is?

49. Koesteren wij al de gedachten van God, van de
hemel, of koesteren wij alleen ons vlees nog ? Is er
nog bewondering van God, of bewonderen wij de
sluwheid van het vleselijke ?

50. De mens had hele andere prioriteiten. Zo is de
mens langs God heengeleefd.

51. De mens moet terug naar de holen en de grotten
om te werken in de mijnen, om te gaan tot de zee,
om zo terug te keren tot de wildernis.

52. Velen hebben hun roeping veracht, en zijn tot
liberalen en  materialisten = geworden, tot
afgodendienaren van de weelde. Zij volgen de
aardse kennis, de kennis van het vlees.

53. De mens moet kennis hebben van zijn zonde, en
droefheid hebben over zijn zonde, en de mens moet
hierin hongeren. Hierin moet de mens loskomen van
elk goedkoop schuldgevoel, van algemeen
schuldgevoel, maar het moet diep persoonlijk zijn.

54. Vergeestelijking dient de mens te ontvangen om
boven alle vervleselijking uit te stijgen.



55. Walvissen van Orion naderen tot aardse kusten
naderden. Woest zijn deze vissen want er is zoveel
natuur geroofd.

56. Het Woord is een feest van de kinderen, van de
uittocht van de kinderen. Zij zijn een beeld van de
blijvende zwakheid die nodig is.

57. Kinderen lopen niet hoog met zichzelf op zoals
de volwassenen dat doen, maar leven in
zelfmishagen, want zij hebben het vermogen nog
niet om groots vanuit het vlees te leven omdat zij
nog in een hemelse schelp zijn van menselijke
zwakte.

58. Zij zijn daarom genodigden tot het armenmaal,
als beeld van de totale zelf opoffering. We spreken
dus over het armenfeest. Het is een hongerfeest.

59. Dan breekt de profetische hemel los, een groot
geheimenis waardoor de vleselijke bezetters worden
teruggedreven.

60. Het is een Orionse zee die losbarst, een opname
tot de eeuwige wedergeboorte, tot de wereld van de
eeuwige kinderen. Het is een hemelse aarde in
Orion.

61. Hemelse zeeen en grote walvissen komen tot de
aarde. Wij mogen zo werken in de havens van de
holenmens, om zo uiteindelijk tot de wildernis te
gaan. Wij mogen bouwen aan de boten, en deze
boten binnenhalen, en deze boten uitzenden.

62. Is de mens al gebogen door de hemelse winden,
of staat de mens nog steeds rechtop te pronken met
zijn borst trots vooruit ?

63. Dit geheimenis rust nog steeds in de diepte van
de aarde, maar is aan het ontwaken. Wat als het
geheimenis ontwaakt ? Waar is de mens dan ? De
Orionse natuur is tot de aarde gezonden om de
hongerenden te doen ontwaken. Het zijn grote

natuurverschijnselen, zowel diep erin als diep
innemen.

Woord en Zorg

64. Wij behoren geen bezittingen te hebben, maar
bezit te zijn van de hemelse kennis. Wij zijn als
kinderen haar eigendom, van de hogere Orionse
natuur.

65. Zien wij de wildernis hierin ? Zo niet, dan
mogen wij ons afvragen hoeveel het Woord in ons
leeft en werkt.

66. Wij dienen hiertoe ons ernstig uit te strekken
naar het weten hoe groot het vlees in de mens is,
hoeveel zonden er in de mens wonen, leven en
werken. Kennen wij de grootte hiervan alreeds ?

67. Verwende kinderen hebben niks op met het
Woord, want ze willen van de zondeval en het zonde
probleem niet horen. Weet je daadwerkelijk hoe
groot het is, of weet je het alleen maar een beetje ?
Daar zit een groot verschil in.

68. De new age zal je dit niet leren, maar wil je
alleen maar verblinden. Zonder boetvaardigheid kan
de mens niet tot het eeuwige Woord komen, en is de
mens nog steeds bezit van het vlees.

69. Dit besef komt door het Woord, anders blijft het
onzichtbaar.

70. Deze zorg staat niet op zichzelf, maar is in
restrictie door het hemelse visnet en het Woord.

71. Heel veel valse, vleselijke zorg moet hierin
afsterven. De ware zorg is een haat naar het vlees.
Daarin wordt alle overmatige, zweverige, kleffe
valse zorg verzwolgen.



72. Zorg is hemelse haat, hemelse bitterheid, naar
het vlees. De mens heeft zichzelf lopen bedriegen
door zorg los te koppelen van de geestelijke
oorlogskunde, het hemelse onderwijs en het hemelse
werk.

73. Het Woord roept op tot wedergeboorte en
leiding door het geestelijke, de vergeestelijking,
want in het vlees en door het vlees kan de mens niks
beginnen.

74. Het Woord gaat over de sleutels van de hemel,
die bestaan uit de hemelse prediking.

75. Het weten hoe groot de zonde en de ellende is is
de relatie met het eeuwige Woord, het kennen van

de vijand, de geestelijke oorlogskunde.

76. Het is een belangrijk fundament zonder welke
de mens niet binnen komt.

77. Als de mens het hemelse woord buitensluit,
wordt zo ook de mens van het hemelse woord

buitengesloten.

78. Bent u nog op het juiste pad, of een vijand van
het hemelse visnet ?

79. Er is geen plaats voor de willekeur en vrijheid
van de new age.

7.

Het pad van het hemelse visnet

1. Het Woord verkondigt dat de haat tegen de zonde
moet groeien. Hieraan kunnen we ook

daadwerkelijke zorg aflezen.

2. De zonde moet meer en meer gehaat worden en
meer en meer ontvlucht, maar dan moeten we ook
weten hoe groot de zonde is, en wat de zonde is.

3. Hebben wij daarin ons fundament, of snellen wij
nog mee met de snelheidsmaniakken.

4. Ze zijn in grote dronkenschap. Ze praten allemaal
maar letterlijk en actueel. Het hemelse woord en de
vergeestelijkingen willen ze niet kennen. De bron
hebben zij afgesloten. Ga terug naar de havens van
de holenmens om daar te werken. Je komt daar door
de mijnen. Wordt weer een mijnwerker en een
havenwerker.

5. Het Woord verkondigt dat goede werken niet zijn
gegrond op eigen goeddunken en menselijke
voorschriften.

6. Kennis moet geoefend worden, anders kom je er
niet. De snelheidsmaniak is van alles vrij, en is zijn
eigen wet en willekeur.

7. Het is allemaal leeg geworden. Het gaat nergens
meer naartoe en komt nergens meer vandaan. Het

heeft geen boodschap meer te verkondigen.

8. De mens moet niet slechts een havenwerker
worden, maar ook een duiker.

9. Valt het lijden je moeilijk ? Blijf dan doorleren.
Dat is de enige weg er doorheen.

10. Ga van woord tot woord, van hol tot hol, en leer.

11. Het Woord is als een roofdier uitgezonden tot de
zonde. Alleen deze worsteling zal vruchtdragen.

12. Wat daarbuiten valt zijn de gronden van de
dwaze bouwmeesters die zullen wegzinken.



13. Velen zijn grauw geworden door de
gelijkvormigheid aan de wereld.

14. Dit zijn raadselen en paradoxen die de
natuurlijke mens niet kan begrijpen.

15. Het Woord maakt een complot tegen het vlees.
Ze ligt blootvoets in haar hol, als een roofdier,
wachtend op de jacht.

16. Wij moeten als steen worden tegen de zonde, en
dan zal de honing vloeien.

17. De geboden zijn geestelijk. We moeten niet
zomaar luisteren naar de woorden van de mensen.

18. Het Woord is een diepe plek in het hart waar het
vlees niet meer werkzaam is. Daar worden dus ook
geen afgoden meer vervaardigd en gevolgd.

19. Het gaat niet zomaar om beeldvorming, maar
om woordvorming, want anders verlies je de grotere
verbanden. De mens moet oppassen met
vormendienst. Het Woord stijgt boven alles uit.

20. Het Woord is als een storm die ons boven alles
uittilt. In elk verbod ligt een gebod. In elke restrictie
ligt dus ook een doorgang. Zo wordt het pad geleid
door grenzen.

21. Als je religie zo overmatig bespot tot het punt
dat je je niet meer onderwerpt aan hogere principes,
dan is dat het daadwerkelijke vloeken waar een
mens voor moet oppassen.

22. Het Woord gaat over het niet ijdel gebruiken van
religie, dus ook niet religie gaan misbruiken om het
voor je vleselijke karretje te spannen.

23. Als je allemaal aan snelle beeldvorming gaat
doen buiten het hemelse Woord om waarvoor de
mens geduld moet hebben, dan val je al snel in
vooroordelen. Die leiden dan een leven op zichzelf,

los van alles. Zo kom je tot ijdel denken en ijdel
spreken, en dan is het Woord niet levende en
werkende in je. Alle aardse, lagere getuigenissen
moeten eerst afgelegd worden.

24. Het ware Woord is oorlogszuchtig. Het is een
oorlogsbevel, een belijdenis tegen het vlees.

25. De mens is helemaal weggezogen en
ondergezogen in spiegelingen. In die spiegelingen
zijn er telkens ontbrekende onderdelen, boekrollen.

26. Wat is precies je belijdenis ? Want er is ook
vleselijke belijdenis gebaseerd op mensenvlees.
Bouwen op vleselijke getuigenissen van vleselijke
mensen is een hinderlaag.

27. Wij moeten dus weten wat ware hemelse
belijdenis is. Wij moeten een ontmoeting hebben
met de hemelse belijdenis.

28. Hebben wij ons al uitgesproken tegen het vlees ?
Of praten wij allemaal met het vlees mee, om
vleselijke belijdenissen te doen ?

29. Het vlees is geen onderwijs, maar propaganda.

30. Het Woord is oorlogszuchtig, hangt niet de valse
vrede van het vlees aan.

31. Het ware woord is oorlogszuchtig, trapt tegen
heilige huisjes aan, dient het vlees niet.

32. Dit woord moet voortstromen vanuit de plaats
waar de vleselijke krachten en werkzaamheden zijn
uitgeschakeld. Dit houdt dus ook een hongertaak in.
Het vlees wil niet hongeren, en zal daar tegen
protesteren, en dat zien we ook om ons heen.

33. Vleselijke kritiek op het hogere is aan de orde
van de dag. Het vlees heeft honderden, zo niet
duizenden, smoesjes om aan het hogere proberen te



ontkomen. Die allen moet de mens kennen. Van die
allen moet de mens loskomen door de belijdenis.
Hoever is de mens daarin al ?

34. In de stad van het vlees gaat alles heel traag.
Geesten terroriseren het stadje al zo lang.

Ze willen de boekrollen vervangen.

Men moet meer eten, en minder leren.

35. Boekrollen zijn er niet meer,
maar ze hebben vreemde maskers,

36. Ik kan me daar niet bewegen, nee,
alles gaat zo traag,

totdat ik een van hen ben geworden,
Alleen een spiegeling doet mij ontwaken.

37. De armen zijn ons nagelaten opdat wij hen
zouden weldoen, en de ware offerande is tot de
armen.

38. Dat wil niet zeggen dat we hen erger moeten
maken. Dat wil niet zeggen dat we hen tot het
vleselijke moeten verleiden.

39. Wat een grote schuld hangt er op hen die
kinderen misleiden en tot het vleselijke verleiden
door drogredenen. Het vlees heeft duizenden
schoonpraterijen voor dit soort dingen. Het vlees is
de grootste schoonprater ooit, de witwasser van
leugens. Het kwaad wordt vergoelijkt.

40. Armenzorgers, zoekt uw armen te kennen.
Oftewel er moet onderwijs over dit soort dingen
komen. Dat begint met het maar eens te noemen.

41. Het is een onderdeel van de belijdenis. Het vlees
lacht hierover, vol van spot. Laten wij dan maar
voorwerpen van spot zijn in de wildernis, om geen
deel te hebben aan de zorgeloze dronkenschap in de
stad met hun miljoenen smoesjes om niet te hoeven
medelijden en medestrijden.

42. De hemelse oorlog wordt veracht en belasterd.
Oh, laten wij niet met hen meedoen. In ieder geval
hebben we dan nog een geweten en bewustzijn.

43. Het is een visnet. Het is een hemelse visser die
tot de buitenste duisternis gaat om daar heil te
schenken, niet als een wilde weldoener, maar als de
toner van het pad van het hemelse visnet, wat tot
vruchtbaarheid leidt. Om die vruchtbaarheid gaat
het, dat het visnet zal bloeien, en haar wortelen zijn
zoet.

44. Armenzorgers zijn tot wat anders geroepen dan
centen tellen en elke behoeftige hun deel toe te
werpen. Komt onder de armen, leer hen kennen.

45. Het ambt is versteend. Zoek de armen op, komt
aan de huizen, maar ook in de huisgezinnen. Is dit
letterlijk of symbolisch ? Er moet weer onderwijs
over komen, en onze monden dienen er vol van te
zijn, want waar het hart vol van is, daar stroomt de
mond van over.

46. Is dit letterlijk of symbolisch ? Een ding is zeker
: Het moet een deel zijn van onze belijdenis, ons
getuigenis. Wij zijn geroepen om het te prediken, uit
te dragen, te verspreiden.

47. Is dit allemaal geestelijk ? Moeten wij dit
vergeestelijken ? Hoe groeien planten ? Hoe
communiceren zij ? Er zijn vele manieren van
communicatie. Vaak zijn de armenzorgers al
helemaal doodgebloed en kunnen geen woord meer
uitbrengen.

48. Het Woord is oorlogszuchtig. Uiteindelijk is de
enige ware verkondiging door het geestelijke visnet.
Dat is een lange weg, een omweg.

49. In deze wereld viert de mens de boze werken
van het vlees. Het hemelse onderwijs gaat over het
binnengaan van de hemelse tent.



De Orionse wildernis

50. De terugkeer van het zoonschap houdt dus ook
een terugkeer van het moederschap in.

51. Het zorgt ervoor dat het brein niet vleselijk
denkt, maar dat het aan het hart verbonden blijft.
Het maakt eerst de nodige omwegen voordat je
allerlei dingen gaat denken en je erdoor laat
meezuigen.

52. Het is dus zeer gevoelig, gaat niet zomaar met
allerlei vleselijkheden mee, maar trekt de mens
terug. Het is als Orionse wildernis.

53. Het gaat ook over dat het zoonschap zich niet
moet laten misleiden door verderfelijke vrouwen.
Het zoonschap moet niet zomaar kracht verlenen
aan vleselijke vrouwen. Het zoonschap is gericht op
de natuurmoeder. Het gaat dan ook over de ware
vrouw, die moeilijk te vinden is.

54. Het vleselijke moet weer teruggaan in de slaap.

De geestelijke visserszorg

55. Het gaat niet zomaar om geduld en rust, maar
het gaat ook om de slaap ingaan om je scheppende
bronnen aan te wakkeren, om zo een hogere oorlog
binnen te gaan.

56. Het opent de putten, ook van het brein, waarin
de natuurprocessen zijn opgesloten, onderdrukt door
het stadse aangeleerde brein.

57. Dus niet zomaar wraak uitoefenen, maar gaan
slapen. Tot de geestelijke slaap kom je door het
geestelijke visnet aan te hangen, want in de
hersenen van de mens is het verkeerd gegaan.

58. Door het geestelijke visnet kom je weer in

contact met je hart. Draag daarom het visnet, want
uiteindelijk wekt het de hogere orionse hersenen op,
die lang genoeg zijn om het hart te bereiken.

59. De sleutel is het zoonschap, en het zoonschap is
tot de hemelse kennis, dus het houdt ook het
leerlingenschap in.

60. Daarom zijn de orionse hersenprocessen zo
belangrijk, opdat we niet naar het vlees luisteren en
door het vlees worden meegezogen.

61. Dit is dus een strijd op leven en dood. Het gaat
komen. Op een keer dan kom je tot de bron, en dan
moet je klaar zijn

62. Wat is het uiteindelijke loon van het vlees ? Het
is een hinderlaag. Je komt zo in een hele andere
slaap terecht, de slaap van het vlees.

63. In plaats van jaloers te zijn op mensen die het
goed hebben in het vleselijke, moeten wij kennis
opdoen om hieraan te ontkomen. Wij moeten het
geestelijke visnet begeren voor ons hogere goed.

64. Eer die restricties maar, die touwen waarmee je
gebonden bent, want het zijn de paden tot de
hemelse, onzichtbare oneindigheden.

65. Als je niet hongert, niet mindert, dan kun je niet
tot de orionse natuur komen, want dan is er geen
ruimte voor. Dan ben je al vol met jezelf en allerlei
rommel.

66. Tenzij je een domme consument wil zijn voor de
lagere aardse natuur.

67. Ga dan je gang maar, maar je bent tenminste
gewaarschuwd door de hemel.

68. De geestelijke visserszorg is niet dwaas. Het is
geen wilde weldoener. De geestelijke visserszorg
dient niet de sluwigheden van het vlees. Maar het



gaat een hogere weg, die verborgen is voor het
vlees, en verkeerd wordt uitgelegd door het vlees.

69. De ware geestelijke visserszorg doodt het vlees.
De ware geestelijke visserszorg leert de vijandschap
te doden. Deze geestelijke visserszorg moet in ons
hart worden uitgestort.

70. Als wij in die geestelijke visserszorg blijven,
dan blijft God in ons, want geestelijke visserszorg is
God.

71. De geestelijke visserszorg is een school van het
geestelijke visnet, telkens weer. Dit visnet is het
hogere onderwijs. Het stroomt vanuit de geestelijke
wereld, om tot een hogere oorlog op te roepen.

72. De Orionse hersenprocessen zijn tot de aarde
gekomen om te onderwijzen, maar de harten van de
mensen zijn teveel van steen. Ze dragen zware
wapenrustingen. Ze zijn niet open, en luisteren niet,
hebben hun eigen wegen aangelegd, door
kindermondjes heen.

73. Op weg, maar waar naartoe ? Ze zien de afgrond
niet waar ze naar op weg zijn. Ze wanen zichzelf
een brug hierover die er niet is. Dat is wat drugs kan
doen, wat verkocht wordt door lagere aardse
oplichters.

74. Hoe bouwen zij die schijnbruggen van
schijnveiligheid over de afgronden ? Door anderen
in die afgronden te duwen. Hoe doen zij dit ? Door
het doofpot-principe, door gebrek aan geestelijke
visserszorg.

Vreemde markten

75. Ze hebben allemaal het geestelijke, maar ze zijn

allemaal verdeeld, want de een zegt dit, en de ander
zegt dat. Toch worden ze allemaal geleid, en ze
worden geleid tot oorlog. Die oorlog is tegen elkaar.
Het geestelijke is tegen zichzelf verdeeld.

76. Maar dan klopt er toch iets niet ? zou je dan
zeggen. Ze zijn het niet met elkaar eens, en zljn
onderling aan het bekvechten, maar toch laten ze al
die oorlogen afdrukken in hun geschriften.

77. ledereen beschreef een ander deel van de
waarheid, maar het moest nog in het juiste verband
komen.

78. Als je het hemelse geestelijke ontvangt, dan is
het eerste waartoe je geleid wordt de wildernis, waar
je moet leren luisteren en testen, en waar je ook een
strijd hebt met de leugen.

79. Dit is een geestelijke oorlog, een oorlog waarin
je terugmoet in de geestelijke wereld.

80. Daar liggen de fundamenten. Daar moet iets
veranderen, dus daar kun je niet zomaar van
weglopen. Daar ligt het fundament van het
geestelijke visnet.

81. Waar komt het dan op neer ? Het is een strijd
met je eigen vlees. Laat je niet afleiden van de
daadwerkelijke strijd. Luister niet naar vreemde
markten.

Geen juk vormen met de ongelovigen

82. Trek geen juk aan met de ongelovigen. Wees
niet lichtvaardig.

83. Dit geslacht vaart niet uit dan door bidden en
vasten.

84. Amerika offerde zoveel van haar zonen in de
oorlog van de vijftiger jaren dat er in de zestiger



jaren het hippie tijdperk aanbrak. De jaren vijftig
waren groot communistisch gerommel.

85. Het was een strijd tussen het hemels Woord en
propaganda, een strijd tussen hemels onderwijs en
aardse reclame.

86. Hemelse roofdieren grommen tegen de mens. Ze
zullen het vlees niet ontzien. Ze zullen veel vlees
eten.

8.

Gedenk de armen

1. Het is belangrijk dat de mens terugkeert tot de
hemelse school. Zo mag de mens het medicijn
ontdekken en toepassen.

2. Pastoraal verzuim is een grote gruwel, want dan
wordt de mens tot een dienaar van het materialisme.

3. Iemand onthouden van onderwijs is het breken
van het gebod van geen vals getuigenis spreken.

4. De mens bepaald niet wat een leugen is. Vaak
wordt symboliek voor leugen uitgemaakt, vaak
wordt ware hemelse leiding voor leugen versleten,
omdat de mens het niet begrijpt en verkeerd uitlegd.
De mens draait alles om. De stad noemt de leugen
waarheid, en de waarheid leugen.

5. De leugen is valse munt. De wereld is vergiftigd,
en er wordt gelogen voor winst.

6. Gedenk de armen. Voor iedereen is aandacht, dus
je denkt niet zomaar, maar je gedenkt de armen.
Daar is alles op gebouwd.

Dieper de zee in

7. Bovenal moet je van de zonde loskomen en de
zonde overwinnen, want de zonde vernietigd alles.

8. We leven in het tijdperk van de zondeval, buiten
het paradijs, en de mens blijft maar vallen.

9. Zonde wordt vandaag de dag goedgepraat en niet
erg gevonden. Natuurlijk moet men wel weten wat
zonde is en wat zonde niet is.

10. We moeten weten hoe groot de zonde en de
ellende is. Eerst moet je de vijand kennen voordat je
de vijand kunt overwinnen. Ook moet je weten hoe
je de zonde moet overwinnen.

11. Het Woord praat de zonde dus niet goed. Het
Woord stelt dat we de zonde meer en meer moeten
haten en ontvluchten, want God is vertoornd over de
zonde.

12. Wij zijn allereerst geroepen om te prediken tot
de onderwereld.

13. Eerst moeten de vleselijke werken gedoofd
worden en uitgeschakeld.

14. Het pad is al gelegd. Nalatigheid is ook een
vorm van ijdelheid, als wij zomaar vooroordelen
hebben. Dan zijn wij vol met ijdele beelden door
gebrek aan kennis.

15. De hemel werkt zowel in de storm als in de
stilte. We hebben niets aan praatreligie, maar we
hebben te strijden tegen werelddienst en
wereldgelijkvormigheid.

16. Gij zult de hemel niet ijdel gebruiken, gij zult
niet nalatig zijn naar de hemel.

17. De mens is wereldgelijkvormig en



werelddienend. De mens heeft het vlees tot Woord
gemaakt, maar dit is een Woord met hiaten, een
alcoholisch Woord.

18. We moeten diep de zee in. De mens is nog
steeds in strijd met zijn eigen vlees.

19. Hoeveel tranen zijn er wel niet verborgen ?
Deze rivieren zullen zeker losbreken. De tranen
leiden uiteindelijk tot het gezonken geheimenis

20. De mens overdenkt te weinig, en zo gaat het
leven van de mens in onnut voorbij. Er is weinig
opmerking bij het hemelse Woord, de hemelse
prediking wordt zonder vrucht aangehoord

21. Van het wenen hebben de wereldlingen verder
een afkeer. Ze hebben liever de gedachten vol met
wereldse bezigheden en vermakingen.

22. ledereen zal wenen. Dat zal het teken van
wedergeboorte zijn. Zij die niet wenen zullen
wegvagen. Er zal niet gerekend worden met hen die
niet wenen, want het zijn slechts spiegelingen.

23. Wees daarom vol met het Woord. Omhul het met
tranen opdat het zich mag vergeestelijken. Zo wordt
het koninkrijk gebouwd. Uw koninkrijk kome.

24. Er is leiding aan waterbeken. We kunnen stellen
dat dit de tranenbeken zijn. Om die weg te kunnen
begaan moet elke eigen weg van het vlees
verloochend worden.

25. Dit is de grote arbeid van de geestelijke
visserszorg, opdat de mens loskomt van zijn
dwaalwegen. In deze beken ligt ook het geestelijk
zaad.

26. Dat is het zaad van de uitverkorenen, allemaal
diepgaande beeldspraak natuurlijk.

27. Tot het ware Woord komen we alleen door de

hemelse wil, niet door de wil van het vlees.

28. De mens zal hiertoe dus in een diepe hemelse
slaap dienen te geraken.

29. Zowel Woord als Natuur roept de mens. Zij zijn
de werken van de hemel. De eigen wil is sluw, en
wij mogen dat niet onderschatten. Wij moeten de
eigen wil verzaken.

30. Er mag dus geen samenwerking zijn tussen onze
eigen wil en de wil van de hemel. Onze eigen wil
dient volledig te sterven.

31. De eenlingen gaan door dorre landen. De vrucht
is pas veel later.

32. De mens moet weten hoe groot de zonde en het
vlees is, in volkomen zonde overtuiging.

33. De mens moet de geest van halfslachtige,
onvolkomen zonde overtuiging overstijgen.

34. De mens wordt volkomen overtuigd van zonde
door het Woord, waarvan de vrouw een beeld is. Dat
kan alleen als de mens volkomen aan het Woord is
toegewijd.

35. De mens heeft te strijden tegen het vlees.
Daarom moet de mens wederomgeboren worden,
door het Woord en door de volkomen zonde
overtuiging.

36. Velen misbruiken vergeving en genade, tot
overmatige vergeving en genade, waardoor de
zonde goedgepraat wordt, en wat van het vlees is.
Het bedekt de wortels.

37. Het vlees doet alsof er niets aan de hand is, als
in groot bedrog, en plant zich dan voort. Laten we
daaraan geen deel hebben.



38. De mens heeft grootheidswaanzin. De mens
pronkt dan met zijn vlees. Vergeving mag niet in de
plaats komen van bekering, want dat sust de mens in
slaap, maar zoals de mens tegen valse vergeving
dient te strijden, dient de mens ook tegen valse
bekering te strijden.

Het gevaar van drogredenen

39. De mens moet tot de hemel komen in het
minderen, niet protsend. Daartoe is het wildernis
pad en het geestelijke visnet, waaraan het vlees kan
afsterven.

40. Om daar te komen moet je weten hoe groot de
zonde is, het vlees, wat dus om een volkomen zonde
overtuiging gaat.

41. Er is dus een strijd tegen de geest van gebrek
aan zonde overtuiging, de geest die zonde goedpraat
en afdekt. Je kunt die geest alleen overwinnen door
het Woord, en het Woord onderwijst.

42. Dit leidt tot wedergeboorte, tot het zoonschap.
43. Dit is de eeuwige zorg van de hemel.

44. De mens was met deze kennis toegerust, maar
het kwaad heeft hem afgeleid daarvan.

45. De geest van willekeur moet bestreden worden.
De mens dient geleid te worden door het hemelse
woord, en niet willekeur.

46. De overheden, en ook de kerkelijke overheden,
zijn geestelijke, hemelse overheden.

47. Als men dit gaat verletterlijken komt men
gevaarlijk dicht bij het gebied van afgoderij en
mensenvlees verheerlijking, en loopt men gevaar
afhankelijk te worden van mensen.

48. God wil geen uiterlijk vertoon, wil geen
materiéle eer ontvangen. Dat is allemaal bijgeloof.

49. Het is in het verband van de geestelijke adoptie,
en het heeft dus een opnemende werking.

50. Er is een gevaar van vrije volkskeuze, omdat er
dan geen verantwoordelijk lichaam is, en het volk is
zowel onkundig als onverschillig.

51. Er moeten dus een heleboel hemelse
voorwaarden zijn in de hemelse verkiezing.

52. Zomaar predikers die de mens kunnen boeien is
niet genoeg. De mens zou zo kunnen afdwalen door
de spreekvaardigheid.

53. Het gevaar van drogredenen is groot, en de mens
kan daar juist door zijn gebrek aan kennis niet
doorheen prikken.

54. Een mens kan niet zomaar deel hebben aan de
verkiezing, want dan zou het vlees kunnen
inmengen.

55. Uiteindelijk gaat het om hemelse overheden, om
geestelijke principes. Het vlees dwaalt altijd af tot
teveel verpersoonlijking, vanwege gebrek aan
principes.

56. Het volk is in hoge nood vanwege de
opgehoopte eeuwen van alcohol misbruik wat het
brein van het volk heeft aangetast.

57. Geestelijke oorlogsvoering is symbolisch, en
gaat over diepere principes, niet om oorlogsvoering
op zich.

58. Er ligt een gevaar dat de mens het hemelse
onderwijs loslaat of versimpelt.

59. Het probleem is dat de mens er allerlei vleselijke
ambten bij heeft verzonnen.



De zondeval

60. Als de mens wordt geconfronteerd met dingen
die buiten het geestelijke liggen, dan moet de mens
zorgvuldig zijn in het dit melden aan de geestelijke,
hemelse overheden, opdat men niet door het vlees
wordt afgeleid.

61. De hemel predikt leiding, en niet het massale.

62. Op de regel zijn altijd uitzonderingen en er zijn
altijd verschillende bedelingen en seizoenen,
daarom heet het ook het geleide leven.

63. De mens moet het geleid worden leren, de
bedelingen en de seizoenen, dat de mens de
voortgaande openbaring bij moet houden en niet
ondoelmatig moet handelen.

64. De mens moet het hemelse woord doorgeven
aan het nageslacht en vruchtbaar zijn. De mens mag
het woord wat hij ontvangen heeft niet oppotten,
maar moet er wel wat mee doen. Het moet gezaaid
worden, anders is het een verzaking van de
geestelijke landbouw en het gebod van weest
vruchtbaar en vermenigvuldig u. Bewerk de aarde.

65. Alleen de psalmelijken zullen overleven. Zonder
visnet geen ingang. Met het visnet zul je ook
anderen binnen laten komen die met jou geestelijk
vissen.

66. Ken je zelf de hemelse prediking al ? Heb je wat
te prediken ? Kun je deze kinderen helpen, of laat je
ze aan hun lot over ? Je kunt ze niet helpen dan door
onderwijs.

67. Het leidt terug naar de vissen tijdperken, naar de

zeeen dus van het oer, de prehistorische zeeen.

68. De val was iets groots. Er was een boom met
verboden vruchten die werd bewaakt door een
zwijn, het beeld van de vraatzucht, en de mens liet
zich erdoor verleiden, door een valse vrouw ook, die
aan hem onderdanig was.

69. Kom tot de boom, eet van haar vruchten. En zo
hoereerde de mens met haar, met deze vraatzucht en
machtslust. Zo werd de mens van ascetisch tot
hedonistisch. De man werd van sober en primitief
tot bluffend en modern, tot een opgeblazen varken
of zwijn. Het werd een huwelijk tussen de gevallen
man en de gevallen vrouw, de hoer. Ze deed haarzelf
onderdanig voor en verleidelijk, en toen hij toehapte
kwam hij onder haar macht, dus eigenlijk heerste zij
toen over hem.

70. Dit is hoe drugs werkt. Het brengt allerlei
schade en de mens ziet dingen dan niet meer helder.

71. De mens viel hard in dit gat. Maar hij waande
zich in de hemel. Kijk, al die macht. Kijk naar mijn
schone, onderdanige vrouw.

9.

De oogst van Orion

1. Wij zijn altijd mijnwerkers en duikers geweest.
Blijf niet achter in het mijnenwerk, want de
gevolgen zullen niet te overzien zijn.

2. Ja, de verleidingen zijn zwaar. Het zwijn bij de
boom met verboden vruchten, vruchten van
hebzucht en slaapzucht. Laat me slapen, ik wil niet
ontwaken.



3. En toch wijst God dan in grote zorg op het
zoonschap, op het worden van een kind.

4. Weent over uw zonden, over uw hoogmoed en
vrijheidszucht. De ware vrijheid is namelijk in de
hemelse gebondenheid.

5. En dan wordt het wenende kind opgeroepen tot
de oorlog tegen het vlees in het psalmelijke. God
bekommert zich niet om het gejammer, want God
wil niet dat je verslonden wordt door de zonde.

6. Daarom heeft God liever dat je weent van de
stokslag dan dat je lachend en schuimend afdrijft in
dronkenschap. Weent over de zonde. Dat is het
enige wat mag wellen in je, dat je weet hoe groot de
zonde en ellende is opdat je godvruchtig hierin kan
leven, want dan pas kan het sterven.

7. 1k ken de duizenden drogredenen van mensen om
maar niet in de mijnen te hoeven werken. Ik kan ze
wel dromen. Het is allemaal standaard. Standaard
truukjes van de zwijnen. Ze stellen het altijd weer
beter voor dan het is.

8. Als we niet in het zoonschap zijn, dan hebben we
de hemelse wildernis moeder dus ook niet.

9. Het ijdele vermaak heeft hen alleen maar een
tijdelijke rust gebracht.

10. Och ziet u, ze hebben het zoonschap niet
aanvaard.

11. Er is een zwijnendrugs, een vuil spel, het goud
der dwazen. Het is zwijnengoud. Ben je ervoor
gevallen ? Maak dan dat je daar wegkomt en keer
weer terug tot soberheid.

12. Keer terug tot de mijnen, keer terug tot het
zoonschap. Het draagt de woede tot de zonde nog in
zich. Laat dat niet sterven, want dan is alles

verloren.

13. Ik zie die woede niet in de wereld. Het is er niet.
Het is niet in het modernisme. Die hebben alles
lopen omdraaien, die lopen de opwellingen van het
vlees na en hebben berouw dat ze ooit in lang
vervlogen tijden geestelijk hebben geleefd, en nu
haten ze het geesteliike meer en meer en
ontvluchten het.

14. Er zijn natuurgrenzen van het zoonschap, en de
hemelse samensmeltingen.

15. De religie redeneert dus tegenstrijdig, en niet
zomaar zwart-wit. Metaforen en archetypes kunnen
dubbele betekenissen hebben.

16. Eenzijdigheid is typisch de moderne,
verletterlijkte, ~extremistische vormen en zij
radicaliseren het.

17. De schatten van Amalek zijn de verstening,
verharding, verstijving van alle dingen tot
volledigheid.

18. De man is een beeld van de dag, van het
zoonschap tot de wildernis, en de vrouw is het beeld
van de duisternis. Als de man bij de vrouw ingaat,
dan is dat een beeld van dat de dag wordt
ondergedompeld in de duisternis.

19. Door de vleselijke verstening is ook de aardse
wereld ontstaan, en die verstening wordt weer
afgebroken door terug te gaan tot het pad. Dit is dus
ook de oogst van Orion, dus het pad van Orion.

20. Zo zuivert de natuur zichzelf, zo houdt de natuur
zichzelf in stand.

21. Wanneer de man zijn vlees in de vrouw brengt
om dit te laten sterven, dan moet hij ten volle weten
hoe groot de zonde en wat de ellende van het vlees
is, wat dus de betekenis is van de opzwelling van



het mannelijke orgaan, dus geen opzwelling van de
man als geheel zoals in de stad met allerlei
protserigheid want dan zou de man dus geheel
vleselijk zijn.

22. De man moet groeien in zijn haat en walging,
zijn afkeer, naar de zonde en het vlees toe. De man
moet het meer en meer ontvluchten.

23. Eerst moet de mens de geestelijke principes
ervan begrijpen, en pas daarna zal het letterlijke,
vleselijke voorhangsel ervan weggenomen worden.

Gedachtenis en belijdenis

24. Het psalmelijke komt onder ogen hoe groot het
kwaad is, hoe groot het vlees is, als een vervulling
van het Woord. De mens moet het weten, en ook
weten hoe het moet sterven.

25. Bovenal worstelt de mens hierin dus met
zichzelf, met zijn eigen vlees.

26. Daarom moet hij de vrouw kennen. Zowel
vijand als vrouw moet hij dus kennen.

27. Wek haar niet op voordat het haar behaagt. Krijg
een besef over wat de relatie is tussen de hemelse
vrouw en de offerande. Er is geen hemelse vrouw
zonder het ten diepste ervaren van het opofferen van
het vleselijke.

28. Tirannie wordt onder schoonschijnende
benamingen verborgen gehouden. Men heeft de
zonde en het vlees andere namen gegeven,
professioneel gemaakt, alsof het de samenleving
dient, en het er gewoon bijhoort, en zo kunnen ze
het ongestrafd doen.

29. Ze zijn van jongs af aan vervuld met het kwaad,
geboren samen met wreedheid. Het is geen
gematigde boosheid, maar buitensporige boosheid.

30. De man is de dag en de vrouw de duisternis.
Donker van huid ben ik, als de tenten van Kedar. De
man moet dus ook de duisternis van de vrouw leren
kennen.

31. Ook met haar zal hij moeten worstelen. Het is
een grote vrouw, met brede borsten en heupen, want
zij moet immers het kind voeden en beschermen. Zij
moet de man aankunnen. We zien in het gevecht
tussen de mens en God dat het vlees ten onder gaat
in deze strijd. Het vlees is dan een beeld van alle
valse Godsbeelden en valse mensenbeelden. Ook
zijn dit dus allerlei valse beelden van de strijd zelf.
Wat wordt er veel over gelogen. En wat hebben ze
een gruwel gemaakt van de offerande.

32. We hebben niet zomaar te maken met vijanden,
maar met zinsbegoocheling.

33. Alles wordt door de markt goedgepraat, door
reclame. Reclame is vandaag de dag een synoniem
van de waarheid. Als het groots is, door velen
ondersteund, door velen aangeprezen, dan is het
waarheid. Men heeft God aan de kant geschoven, en
volgt nu de meerderheid in het kwaad.

34. Wilt gij overleven ? Hoe had de natuur het
oorspronkelijk bedoeld, in al haar zinnebeeldige
wijsheid en schoonheid ?

35. In het moderne tijdperk mag je het lijden niet
gedenken. Je mag niet sober zijn en melancholiek.
Dat wordt vandaag de dag als een ziekte
bestempeld.

36. Gedenk het lijden. Alleen zo kun je het
verwerken.

37. De ware hemelse kerk is een lijdenskerk. Het is
een schip in woeste golven, en de gevaren zijn
velen. Je kunt het je dan niet veroorloven om dan
maar weg te wanen. En zij die dat doen noemen het



hemelse woord een waan. De beste stuurlui staan
aan wal, al die van de zonde hun professie hebben
gemaakt.

38. Laat jezelf niet afdrijven. Zo snel vergeet de
mens het lijden, en gaat dan weer op het oude pad
verder. Het wordt gevaarlijk daar waar het lijden
nutteloos wordt.

39. Daar waar het symbolische visnet geen zin meer
heeft, daar vaagt het visnet weg.

40. Dan wordt je slechts geleid door de tijdelijke
drugs van de wereld en het vlees, twee grote
vijanden van je ziel.

41. Weet dat uw vijand niet slaapt, en van elk gaatje
dankbaar gebruik maakt.

42. De mens wordt de hele dag door zijn hersenen
aangeklaagd en gemanipuleerd.

43. De mens kan zich op vele manieren als een
verminkte en een verzwakte voelen.

44. Laat het lijden en het visnet het maar doen. Het
lijden en het visnet hebben al het zaad in zich. Dat
kan door gedachtenis en belijdenis.

Het hemelse vissersvolk

45. Oh, wat een heerlijke diepte bevindt zich in het
symbolische visnet, ongekend door de mens,
onuitsprekelijk door hen die het hebben ervaren.

46. De mens heeft hiertegen een schijnleven
opgewekt. Dat is ook wat we om ons heen zien.

47. In deze verblinding steken de aanzienlijken hun
horens op tegen de hemel, de natuurlijke betekenis
verdraaiende en verduisterende met
nietsbetekenende toelichtingen. Zo mist het zijn

doel, zo glijdt het er langsheen.

48. Men heeft gezaaid op de akkers van het vlees,
en men oogst het versteende schijnleven.

49. Daarom wijst het symbolische Woord terug op
de werken van de natuur.

50. Het gaat niet zomaar over de hemel, maar over
de tent van het getuigenis, versierd met de tekenen
van God.

51. De mens moet niet alleen zijn hart offeren aan
de hemel, maar ook zijn mond, zijn tong, zijn
belijdenis. Waar het hart vol van is stroomt immers
de mond over, en dit is allereerst tot de hemel, een
getuigenis en belijdenis tot de hemel.

52. Nu zou dit allemaal geen zin hebben als wij
onze oren en ogen niet hebben geofferd aan de
hemel, anders worden die nog steeds afgeleid, en
spreken die nog steeds vleselijk, hun doel missende.

53. Heeft u het niet opgemerkt, al het ijdele geklets
van hen die hun oren en ogen niet aan de hemel
hebben geofferd ?

54. Zij bevredigen hun oren en ogen met de dingen
der wereld, met de massa media, als consumenten
van het vlees. Daar stroomt ook hun mond van over.
Je kunt zien waar hun hart vol van is aan datgene
waar ze het telkens over hebben. Allereerst moet je
leren kijken en leren luisteren. Eerst moet het oor
spreken, anders stroomt er slechts vuiligheid uit de
mond. En het oor spreekt van wat hij gehoord heeft,
als een getuigenis van de hemel. Laat dat onze ware
belijdenis zijn. Laten wij niet tot lippendienst
komen, maar allereerst tot orendienst, en dan niet de
orendienst tot de wereld, maar tot de voeten der
hemel, oftewel het herdenken van het lijden en daar
lering uit trekken. Gedenkt het lijden. Laat dat je
belijdenis zijn. De hemelse afgezanten kwamen tot
de aarde om de ware hemelse kerk te brengen, het



hemelse vissersvolk. Zij moesten de mens verlossen
van het zijn van een zaaier op de akker van het
vlees, van het pad waarop de mens versteende tot
een gruwel. De mens moest ontslagen worden van
dienst tot de vleselijkheden waarin de mens verstrikt
was geraakt. We mogen de hemel danken voor het
zenden van de hemelse afgezant. Het is een
natuurverschijnsel.

Het diepere medicijn

55. Wat is het pad dan ? Eerst gaan we door de
verbrokenheid, de verzachting, om gemengd te
worden, en dan komen we tot de hemelse
verstening, om zo alle valse vleselijke verstening te
ontlopen, en deze hemelse verstening komt weer tot
de verbrokenheid, de verzachting, dus de spanning
tussen zacht en hard blijft, en zal uitgewerkt moeten
worden. Zo zal de mens loskomen van de valse
versteningsoogsten.

56. Als het vlees tot steen is geworden, dan is er ook
nog een naoogst waarin dit wordt uitgewerkt, en de
vleselijke mens leeft dan in een drugswaan in zijn
steen, op weg naar het verderf.

57. Ze laten alles achter, verbranden alle schepen
achter zich, als vleselijke vogels.

58. Ze hebben hun lijden afgelegd en een eigen
lijden gemaakt, hun eigen limieten, hun eigen
regels. Ze zijn verwaand en eigengereid.

59. Bij elke stap die de wilde jongens zetten worden
ze kleiner, terwijl mannen van het vlees bij elke stap
die ze zetten groter worden, want ze willen pronken.
Waarmee willen ze pronken ? Met zichzelf, met
waardeloze, ijdele dingen.

60. Macht willen ze, eer en rijkdom, allemaal drugs
van het vlees, allemaal tijdelijk. Ergens knappen ze
af, en dan stort alles naar beneden. Dan is de drugs

op.

61. Het vleselijke wordt van het geestelijke
gescheiden. Het vlees wordt ontmaskerd.

62. Orion heeft een oogst, een verharding naar de
zonde toe.

63. Het vlees is losgeslagen, op weg naar
zelfvernietiging. Wij mogen opgroeien in de rebellie
tegen het vlees, om het diepere medicijn te vinden.

64. Kennen wij de medicijnen ? Of hebben we
teveel hemel, dat het allemaal niet hoeft ? Kunnen
we loskomen van de drugs ? Er is een weg. Hierin
moet je veel achterlaten. Loskomen van
dronkenschap.

10.

Vleselijkheid leidt tot bijgeloof

1. Er zou een opkomst zijn van het hemelse
vissersvolk.

2. Tk spreek niet voor en door mezelf, maar de
dingen van de hemel, waar ik ben geweest.

3. Anderen hebben alles slechts van horen zeggen en
volgen blindelings anderen na.

4. Heb je het visnet aanvaard ? Zo niet, dan is het
allemaal slechts ijdelheid.

5. Kwaad doen op bevel van een ander is geen
gehoorzaamheid maar ongehoorzaamheid.



6. Gehoorzaam zijn betekent het ongehoorzaam zijn
aan vleselijke mensenregels.

Er moet een balans zijn tussen God eren en God
vrezen.

7. Godsdienst is iets natuurlijks. Godsdienst heeft
een ieder in zichzelf. Godsdienst is in evolutie

8. Gebrek aan onderzoek schept ijdele
bespiegelingen waartoe vals vertrouwen ontstaat.

9. Er moet een balans zijn tussen het aan jezelf
sterven en het sterven van de vijand.

10. Ga niet zomaar op gelijke hoogte staan van de
hogere kennis of zelfs hoger,

maar eerst moet je jezelf onderwerpen,

zodat de hemelse kennis je kan vullen.

11. Leg je toe op de verborgenheden van God’s
werken.

12. We spreken hier van de verborgenheidsleer.
Ook is er een soberheidsleer en de leer van de
mondwachter.

13. Het einde van het vlees is de slachtbank. God is
geestelijk, en wil alleen maar geestelijk gediend
worden, en als de mensen dat allemaal doorvoeren
in vleselijkheden dan is dat allemaal bijgeloof.

14. De ijver moet altijd gematigd worden door niet
hardnekkig aan te dringen en door niet te blijven bij

vooroordelen. De mens moet voor rede vatbaar zijn.

15. Vaak lopen degenen die van de waarheid zijn
afgeweken overal met hun hoge titels te protsen.

16. Zij die uit zijn op roem leggen voor zichzelf een
valstrik.

17. Het proces van volharding, het volkomen

worden van het geduld en de vereeuwiging leidt tot
de hemelse vervreemding.

De ware genezing ligt in de kennis

18. Het gaat niet om het wezen God, maar om de
werken, om de deugden. God is geen zelfstandig
naamwoord, maar een werkwoord, een principe.

19. De naam van God is niet slechts God. Daar
neemt de hemel geen genoegen mee. Nee, het is de
kennis.

20. Het psalmelijke bewondert niet het redeloze,
maar de rede, de kennis.

21. Het psalmelijke gaat zichzelf niet te buiten aan
loze ervaringen. Het is de ervaring van studie, van
het leren kennen van de geestelijke natuur.

22. Ben je sober genoeg ? Op welke gebieden moet
je nog meer versoberen ? Soberheid staat in verband
met de natuur. Dit betekent ook soberheid in je
oordeel. Omdat soberheid is omringd met gevaren,
zoals overmatig oordeel, overmoedig oordeel,
losbandige soberheid, verkeerd gerichte soberheid,
enzovoort is het belangrijk om te gaan tot de
hemelse leiding en discipline.

23. De hemelse leiding en discipline moet de
soberheid dus in toom houden, en de soberheid moet
ook de leiding en discipline in toom houden, zodat
er geen overmaat is.

24. God heeft geen echtgenoot genomen en heeft
dus ook geen zoon. Waarom niet ? Omdat het
slechts iets symbolisch is.

25. Zie je hoe men dit op aarde heeft verletterlijkt ?
Verletterlijking is een vorm van materialisme.

26. Alles is  verstard, verletterlijkt, en



gedramatiseerd. Daarom is symboliek een schild.

27. De mens denkt veel te rechtlijnig en
conformistisch. Wij streven niet zomaar naar
genezing, maar naar kennis. Kennis is de ware
genezing.

28. De zonde is een misleidende macht voor een
ieder die door haar is bedrogen.

29. Je mag putten uit het immens grote reservoir van
de eeuwige en oneindige kennis van de natuur. Het
is een grote opdracht om dit te ontcijferen.

30. Aan veel puzzelwerk ontkomen we toch niet.
Vraag om kennis boven genezing, want de ware
genezing ligt in de kennis.

31. Datgene waarvoor je kiest, zal je leiden. Kies je
voor de hogere dingen, dan zullen de hogere dingen
je leiden, maar kies je voor het vlees, dan zal dat je
leiden.

32. Wij moeten meer naar kennis verlangen dan naar
genezing en oordeel. Boven alles moeten we naar de
kennis verlangen. Er zal veel minder aandacht
worden geschonken aan genezing en oordeel, want
dat ligt namelijk allemaal in de kennis besloten.
Mijn kennis is u genoeg.

33. De kennis zal een heleboel vraagstukken
oplossen als de hemelen opengaan, en je zult dingen
anders zien, en je ook anders voelen. Dingen zullen
andere betekenissen krijgen, en je zult je afvragen :
Hoe kan dat ? Wat is dit ?

34. Een heleboel van wat we nodig vonden is ineens
helemaal niet meer nodig. De kennis zal hele andere
verlangens geven. Dan zullen we zeggen : Ach, laat
allemaal maar zitten. Dit is veel beter.

35. Werelden zullen wegvallen, oude problemen, en
oude gedachten, als de hemelen zich openen. Maar

het begint erbij dat jezelf je gaat openen tot de
hemelen.

36. Zomaar oordeel en genezing werken niet als er
geen kennis is. Dat zou alleen maar leiden tot een
nieuwe vleselijke droom.

Het vlees droomt

37. Ook het vlees droomt, de zonde droomt.

Leef vanuit de onaangeroerde natuurdiepte, dat wat
niemand had gehoord of gezien, daar waar geen
mensenvlees was gekomen. Leef boven denken.

38. Wanneer de afgezanten van de natuur komen om
dit te openbaren kun je niets meenemen, niets van je
rijkdom en aanzien, niets van je macht.

39. De mens ziet niets. Als zijn naaste in nood is is
de mens in geen velden of wegen te bekennen. Maar
de Kennis ziet alles.

40. De mens mag geen bovenmatige rijkdom en
voorspoed hebben ten koste van een ander.

41. Laten we beseffen dat alles wat de hemel strekt
tot leven, dodelijk is voor de zonde en het vleselijke.

42. Het vlees in de mens haat hierom het hogere, en
zoekt het in de doofpot te stoppen.

43. Als het geestelijke komt, zie dan naar al die
ogen die afwijken en doen alsof ze het nooit gezien
hebben, alsof het niet bestaat.

44, Uiteindelijk zullen ze zelf vallen in de kuil die
ze gegraven hebben. Zelf zullen ze ook afdalen in
die diepe put.

45. Het is allemaal heel makkelijk praten voor
mensen die nog nooit wat hebben meegemaakt en



zich nooit om iemand anders bekommerd hebben, of
alleen om hun eigen kroost.

46. Het zijn prisma’s die alles verdraaien. Het wordt
gevonden in het mijnenwerk.

47. Ga terug naar de mijnen. Kun je het verstaan ?
Heb je oren die kunnen horen ? Of ben je bedrogen
door de prisma’s der wereld ?

48. Het gaat om de persoonlijke ervaring, niet om
kerkelijke superioriteit en allerlei autoritair
machtsvertoon.

49. Het hemelse vissersvolk strijdt een strijd tegen
werelds vermaak en wereldse controle.

50. Wees aan hemelse touwen.

51. De zonde is een samenzweerder tegen de
hemelse dingen.

52. Hoor je de stem van het hemelse onderwijs
vandaag klinken dwars door alle onrust en dreiging
heen, en predik je dit woord ook door ?

53. Als je je hier doorheen hebt gewerkt kun je een
ware geestelijke visser zijn. Dan kun je aan de
oevers staan en je netten werpen. Dan doe je iets
nuttigs, dan maak je wat van je leven. Het andere
pad is zo heilloos.

11.

De hemelse visserszorg

1. Het ware gedenken is een overdenking. De
definitie van de zonde is : het weigeren je te
onderwerpen aan de hemelse leer. Natuurlijk is het

dan de vraag wat de hemelse leer is, en daar gaat
ook van alles mis, dat men drogbeelden krijgt over
wat zonde is.

2. De hemelse leer wordt nogal veel verdraaid.

3. De hemelse leer kun je herkennen aan de
openbaring van godsvrucht.

4. Er dient een verlustiging in de hemelse leer te
zijn, de begeerte tot de hemelse dingen. Deze
hemelse begeerte is verbonden aan de hemelse
vrees, dus het is een hele andere soort begeerte dan
de roekeloze begeerte van het vlees die zich om
niets of niemand bekommerd dan om zichzelf en de
bevrediging van het zelf.

5. Heb zowel de lust in de hemelse vreze als in het
hemelse woord.

6. De ware kennis is de hemelse visserszorg.

7. De weg van de zondaren is de openbaring van de
goddeloze raad. Zondaren zijn dus ook een soort
profeten die openbaringen ontvangen, maar dan van
het vlees, van de zondemachten.

8. Zij hebben hun eigen religie, en hun eigen raad.
Zij volgen de wensen van het vlees. Hun vlees is
god. Ze baren ook voor deze god, door baarmoeders
van het vlees.

9. Spotters zijn degenen die het gezelschap zoeken
van gelijkgezinden, degenen die net zo verdorven en
goddeloos zijn als zij. Spotters houden zich dus
bezig met het collectief van zondaren.

10. Zij zijn zo de profeten van de afgod. Hun
gedachten en uitspraken worden door het vlees
geinspireerd.

11. De lust van de hemelse vissers naar de hemelse
leer is een ernstige begeerte, terwijl de begeerte van



de zondaren en de spotters roekeloos en zelfzuchtig
te noemen is.

12. Het is vaak vriendjespolitiek, onderhandeling en
oppervlakkig, niet diepgaand. Nee, diep gaan ze
niet, want dan zou hun ketterij ontmaskerd worden.

13. Er zijn goede mensen en slechte mensen, maar
zelfs in de slechte mensen is er wel wat goeds, ook
al is het vaak erin gestopt via het voorgeslacht of via
de opvoeding of via de samenleving. Iedereen
draagt wel wat goeds met zich mee.

14. Er is een scheiding tussen het vleselijke en
geestelijke, oftewel tussen het slechte en het goede,
in de mens, en niet zozeer als een scheiding tussen
mens en mens, alhoewel zulke scheidingen wel
plaatsvinden en moeten plaatsvinden.

De hemelse bizonjacht

15. In de herschepping is voor alles een plaats, en
mag men niet te overdramatisch denken. De
herschepping heeft genoeg aan zijn eigen drama.

16. Het psalmelijke is beeldspraak.

17. Bij gebrek aan geestelijke volharding is er
vleselijke verharding.

18. Ga schuchter met deze dingen om, opdat de
hemel niets vleselijks wordt toegeschreven.

19. Geniet van de natuur. Wordt weer een
natuurmens. Die natuur is van binnen, in de
geestelijke wereld. Bewonder deze natuur, heb er
weer ontzag voor, en laat de dwaze stadse mens los.

20. Leer leven vanuit levens ervaring en psalmelijke
ervaring.

21. De mens dient de hyperbolen van het leven te
leren kennen om het leven te kunnen begrijpen.

22. Het zijn hyperbolische verhalen, oftewel
overdreven verhalen met een boodschap die niet
letterlijk genomen moeten worden, maar die dus op
iets diepers wijzen. Zij zijn de beesten die de wagen
voorttrekken.

23. Er is een noodzakelijke tegenstelling die moet
blijven totdat het zienlijke zal zijn verslonden door
het onzienlijke, het vergankelijke zal zijn
verslonden door het onvergankelijke en de schijn
van de tijd zal zijn verslonden door de
waarachtigheid van de eeuwige dingen.

24. De hemelse bizonjacht is een gebed om
openbaring van het hemelse gericht. Het gericht
over de aarde komt niet zomaar, ook niet het
eindgericht, het laatste oordeel. Het komt alleen
door de openbaring van haar diepte en betekenis.
Het gaat niet om het lijden van het individu, maar
om de persoonlijk doorleefde nood van het volk.

De wereld is een varkensfokkerij

25. De beschaafde wereld van de stad is een
varkensfokkerij. De varkens kregen een soort drugs
waardoor ze gingen wanen alsof ze mensen waren,
maar het waren varkens die gefokt werden voor de
slacht.

26. De varkens worden gehouden voor hun vlees,
voor de vraatzucht van de hogere varkens.

27. Zij willen niet ontwaken. Wij hebben ze lief,
maar kunnen ze dan uiteindelijk niet beschermen
tegen het pad wat ze zelf hebben gekozen.

28. Hoe kom je hier overheen, en wat houdt het in ?
Het betekent dat er nog ontbrekende schakels zijn.

29. De enige manier om over deze putten heen te
komen is door kennis. Zomaar genezing is geen



daadwerkelijke genezing, en zomaar oordeel, of een
laatste oordeel, is geen daadwerkelijk oordeel.
Alleen door kennis kan de mens daadwerkelijk
ontwaken.

30. Zowel het leven als de dood is slechts een
droom. Dat vertel ik als geestelijke, maar als je
liever naar vleselijken wil luisteren en achter hen
aan wil hollen en achter de sluwe dingen die ze
gemaakt hebben om jou te fokken, dan doe je dat
maar. Ik heb je lief en heb je in ieder geval
gewaarschuwd. Meer kan ik niet doen.

31. Wee degenen die hier niet om wenen. Wee
degenen die zich stil houden en gewoon toekijken.
Wee de toeschouwers, want zij zijn medeschuldig.

32. Houd het goed in de gaten dat de manier waarop
ze bewegen om je heen, de woorden die ze spreken,
de plannen die ze hebben, er zijn om jou te fokken.
Laat je niet voor de gek houden. Je weet het. Diep in
je hart weet je het dat je wordt bedrogen.

33. Diep in je hart weet je dat alleen de hemelse
kennis van deze dingen je er doorheen kan leiden.

34. Wil je geloven dat de sluwheid van deze dingen
allemaal wel meevalt en dat je allemaal best
compromissen kan sluiten met de wereld zonder dat
het je schade levert ? Geloof dat dan maar, maar
weet dat ik je gewaarschuwd heb. Op een dag zul je
het te horen krijgen, dat je bedrogen bent, en zul je
met je neus op de feiten gedrukt worden. Een
varken is wat je bent in hun ogen.

35. Leg alle zonden af om dit gevecht te kunnen
winnen.

36. Geef je de moed op om je vervolgens over te
geven aan de drugs die de wereld biedt, en je
daardoor te laten leiden, dan ga je van bedrog tot
bedrog. Dat gaat een leven op zichzelf krijgen.

37. Leg elk gewicht van de zonde af. Onderschat
hierin de sluwheid van de tegenstander niet.

38. Gij zult niet sterven door deze appel, zei het
zwijn in het paradijs.

39. Of probeer je nog in goede smaak te vallen bij
hen, en wil je dat ze je lief en mooi vinden ? Waar is
je offensief ?

40. Het hemelse woord is het wapen. Het Woord
kwam in de wereld, om te onderwijzen hoe de
zonde te overwinnen.

De strijd tussen de hemel en de vlesel

41. Vergelijk je niet met de mensen om je heen,
maar vergelijk jezelf met het hemelse. Ga dus van
de vleselijke conformiteit tot de hemelse
conformiteit.

42. Ben je hongerig en leeg genoeg om het hemelse
woord te ontvangen ? Dat je hart beschreven mag
worden met de hemelse leer. Eerst moet de mens de
werken van het vlees afleren.

43. Als je je vlees voedt, dan zal het vlees je doden.

44. Het vlees voert handel in de hemelse prediking.
Zo gaat dan ook de betekenis van de hemelse
prediking verloren, en wordt het iets aards.

45. De verkoop van geestelijke dingen is de geest
van de verrader. Zij leven niet in de hemel, maar in
de vlesel.

46. Een vleselijke hemel hebben ze zich gemaakt,
waar ze allemaal naartoe gaan. De vlesel is vol van
aardse rijkdommen, maar de hemelse prediking
noemt het mest.

47. Je wordt pas waarlijk hemels volwassen als je



dit bent ontstegen.

48. Het gaat dus niet zomaar om volwassen worden,
een jaartje ouder worden, want dat doen de
zondaren ook. Neen. Het gaat dus om het rijpen, de
wereldse, weelderige vleselijkheden ontstijgen door
jezelf te oefenen in het geestelijke. Niet zomaar
volwassen worden in uiterlijke dingen. Neen. Je
moet jezelf ontwikkelen van binnenuit, door de
geestelijke natuur.

49. Wat is er mooier ? Het geestelijke visnet of
aardse macht ?

50. Oude ideeen moeten vertrekken.
Er is een groot verschil tussen de hemel en de
vlesel.

51. De vlesel is als een slakachtig insect, maar dan
uitgestrekt en veel steviger en onstuimiger, zonder
huisje erop. Het ging nog steeds erg traag. Als je het
ziet kun je even niet denken.

52. Mensen komen erdoor in een hele andere
werkelijkheid. Het sterft ook weer tegen zichzelf af,
en dan is het wat anders.

De opstanding van de hemelse visser

53. Het hiernamaals bij de natuurvolkeren was het
gaan tot de wilde wijven, de wildernissen, ook de
eeuwige jachtvelden genoemd.

54. Het pad naar de wilde wijven is een beeld, want
leven en sterven zijn slechts beelden. Ga er niet
verkrampt mee om.

55. De theologie van de hemelse visserszorg is
voorzichtigheid in het oordelen, sober zijn in het
oordeel, opdat je jezelf niet te buiten gaat in
projectie en allerlei fabels.

56. Het is een strijd tussen hemel en vlesel, en dat is
een groot geheimenis. Het is de natuur.

57. De mens heeft vaak een probleem dat hij
vermaakt wil worden. Uiteindelijk zijn het niet
zomaar wat verhaaltjes, maar levensprincipes,
diepgaande hemelse antropologie. De hemelse
soberheid en saaiheid dient geleerd te worden,
waarin vleselijk vermaak geheel kan afsterven. De
hemelse saaiheid is de ware vruchtbaarheid.

58. Als we op weg zijn naar de eeuwige jachtvelden,
dan hebben we het over de jacht naar kennis, en de
kennis zal op ons jagen. Deze jacht zal volbracht
worden door de wilde wijven, het idee van de hemel
bij de natuurvolkeren en bij het hemelse vissersvolk.

59. De enige ware opstanding is dat van de hemelse
visser. Al het andere zal blijven in de dood, want het
heeft geen eeuwige levenskiem. Alle vleselijke
werken, de waanwerken van de mens, zullen
verdwijnen. Alles zal dus in de herschepping
opgelost worden.

60. Alle dingen zullen medewerken ten nut in de
exegese, de verdieping van betekenis.

61. Als we het over de ware natuurprediking hebben
dan hebben we het dus over het principe van de
hemelse visser, en niet over allerlei vaag
geloofsgedoe.

62. De wilde wijven wijzen op het visnet. Herken je
het wanneer het komt ? Of ben je teveel met het
vlees bezig, wil je dingen horen die makkelijk in het
gehoor liggen, simpele dingen, die de vleselijke
luiheid bevredigen ?

63. Je moet voor de geestelijke viskunde gaan wil je
het overleven. Het is de strijd tegen het vlees, de

wereld en het kwaad.

64. Alleen zo kom je uit de golven van de



tegenwoordige wereld tot het eeuwig leven.

12.

De herschepping
1. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden.

2. De vleselijke geestelijken verdraaien de hemelse
woorden omdat ze een interesse hebben in
administratieve macht.

3. Velen hebben een zwak voor rijkdom,
beroemdheid in de wereld, gezag in het vlees.

4. Laat alles los wat je onrechtmatig hebt genomen.
Deze geheimenissen laten zich niet forceren.

5. Uitlegkunde is belangrijk op de hemelse school.
Laat geen mens je bedriegen. Vraag om de
uitlegkunde, en prik door al die menselijke regels en
regelingen heen.

6. Het geheim is met de hemelse visser, want die is
diep gegaan, en heeft zo ook diep inzicht vergaard.
Het opent de oren en de ogen.

7. Waar zijn de onderzoekers ? Waar zijn de
uitleggers ? Waar zijn de psalmelijke werkers ?
Waar zijn de mijnwerkers ? Of hebben ze het werk
achter zich gelaten en zijn ze in aardse netten
verstrikt geraakt ?

8. Sommigen dragen water naar de zee. Vandaag de
dag worden verlossers verkocht, zoals de verrader
doet.

9. Het is een koopwaar geworden, en zo bedrieglijk
geworden. Ze hebben hun loon al, het loon van

ongerechtigheid.

10. De sleutel der kennis die tot behoudenis is
hebben ze achtergehouden. Het is daarom veelal
aardse kennis wat ze verkopen. Ze hebben het deel
van de armen weggenomen, in hun drang naar nog
meer weelde. Ze hebben hun plichten verzaakt.

11. De mens mag terugkeren tot de uitlegkunde, tot
verdieping, tot bezinning. De machten van de
verraders in het vlees liggen overal op de loer.

12. Overal zijn hun landmijnen, dus pas op waar je
stapt. Ga niet zomaar overal naar binnen. Heb een
goede gids op je pad.

13. Om tot de herschepping te gaan en de
herschepping te begrijpen heb je de hemelse sleutels
nodig, de sleutels van de hemelse visserszorg.
Alleen op hemelse grond kan de herschepping
komen. Het is vruchtbare grond.

14. In dat proces neemt de hemelse wildernis de
man over, en draagt hem.

13.

De geschiedenis als orakelstenen

1. Dit is de oogst van Orion. Het is de natuur van de
man om te worstelen. Er is een dunne lijn tussen
zorg en haat, en tussen woede en aanvaarding. De
man is namelijk gevoelig.



2. Kennis is niet zomaar een ding.

Kennis is een persoon, en heeft gevoel.

Alles personificeerd zich, maar wordt dan weer tot
principes, als het neerstorten van de waterval in de
rivier, in het afscheiden van de wateren en de
waterdruppels. Alles gaat zijn eigen weg.

3. Dat is moeilijk voor het vlees.
In het vleselijke gesteente is alles samen.

4. Er is geen leven meer in die steen.

Wees er niet jaloers op.

Ze zijn dood, en proberen zo veel mogelijk mee te
sleuren.

Ze zijn op jacht, en met lange armen trekken ze
velen mee.

5. Er is een gebruiksaanwijzing voor de
orakelstenen. Wie dit niet in acht houdt vindt de
dood tussen de stenen, als in een ravijn.

6. Er is een afgebakend pad door deze stenen, en er
is een grote oorlog om deze stenen. Het lagere,
vleselijke moet overwonnen worden door te komen
tot het hogere, het wilde.

7. De wilde economie moet zich herstellen.

8. De mens kan niet zomaar aan de lagere vleselijke
herschepping ontkomen.

9. De mens moet het nuttig zien te maken.

10. Verheerlijk de vuilnis van de voorouders niet,
maar gooi het ook niet zomaar weg, want er kunnen
bijzondere  edelstenen, schatten en andere
waardevolle spullen tussenzitten die we eens nodig
zullen hebben en die de oplossing kunnen vormen
voor vele problemen. Daarom is de geschiedenis zo
belangrijk.

11. Ga de mijnen in, om zo ook te gaan tot de

hemelse  herschepping, de gebieden van

vuilverwerking.

12. Draag jij straks de geestelijke sieraden van de
hemelse herschepping, of ga jij door blijven
pronken met je vlees en je vuilnis ?

13. Ik hoor een geluid,

van de herschepping,

Ik hoor de trommels,

Het is tijd je vlees en vuilnis te verwerken,
Het is tijd het om te zetten in iets anders,
iets beters.

14. 1k hoor het geluid van de herschepping,
hemelse afgezanten en hun vissersnetten,
heen en weer over de hemelse ladder,

op en neer, om alles tot zaligheid te strekken

15. Heen en weer, op en neer,
om de vuilnis te verwerken.

16. De afgezanten van de hemelse herschepping
zullen komen,
17. om het kind weer tot de wildernis te nemen.



